@ Peerke Donders

Nieuwsbrief
Aflevering 2024-9
15-16 juni 2024

In deze aflevering:
- Agenda komende periode.
- Wiel Logister is overleden.
- Vergadering van de parochie over inlooplunch en gastvrijheid.
- Een beetje Hollywood op de begraafplaats van 't Goirke.
- Het Amarantkoor stelt zich voor....
- Evenvoorstellen.....
- Dopelingen.
- Overleden parochianen.
- Vieringen in de komende weken.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

16/6 en7/7 MEET the bible, Lage Witsiebaan 91. 12.15 uur -
13.15 uur.

17/6 Gespreksgroep, huiskamer Lucaskerk. 14.00 uur.

20/6 Thuis bij Peerke, Parochiecentrum
Enschotsestraat 124. 17.30 uur.

20/6 Zingen voor vrede, Jozefkerk Heuvel. 18.30 uur -
19.15 uur

22/6 Taizéviering, de Oude Sint Nikolaaskerk aan de Van
Grevenbroeckstraat / Torenstraat in Helvoirt.
18.30 uur
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23/6

Tilburg on stage, Heikesekerk. 15.35 uur - 15.55
uur

30/6

MEET Inspiration day, Lage Witsiebaan 91.
12.15 uur -14.30 uur

Juli/augustus

Vakantievieringen Montfortkerk.

1/7

Bijeenkomst betrokkenen
Montfortgemeenschap, Montfortkerk. 19.30 uur

4/7 MEET Deep dinners, Lage Witsiebaan 91.
18.30 uur —20.30 uur.

4/7 Gezellige avond, Lucaskerk. 19.00 uur.

15/7 Gespreksavond, Lucaskerk. 19.30 uur.

22/7 Roze viering, opstandingskerk,
Cobbenhagenlaan 8. 11.30 uur.

15/9 Open monumentendag, kerk het Goirke. 11.00
uur-17.00 uur

18/9 Informatieavond Vormsel, Lucaskerk. 19.00 uur.

Waar het om gaat.

(Bij Mc 12, 28-34)

Jezus antwoordt op de vraag van een
Schriftgeleerde wat het belangrijkste gebod is van
alle geboden:

'Het voornaamste is: "Luister, Israél! De Heer, onze
God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw
verstand en met heel uw kracht." En daarna komt
dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen
geboden belangrijker dan deze.'

Luister, Israél... dit gaat vooraf aan al het andere:
luisteren, zwijgen, stil worden, de leegte
koesteren, arm worden van geest... enkel de Heer.
Kijken naar Hem; diep in jezelf, in de ander, in de

schepping. Vertoeven bij Hem, in zijn aanwezigheid, bij zijn Woord. God God

met de liefde van een op God verliefde ziel.
De Heer, onze God, is de enige Heer... Hem het centrum laten zijn van je leven,

het hart van je bestaan, de enige, de altijd grotere, de ongrijpbare, de ene en
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ware God. Enkel Hem aanbidden, niets of niemand anders, enkel God. Hij, je
alfa en omega, je oorsprong en doel, je diepste motivatie, de ziel van je bidden
en doen, de kern van je bestaan, het levend hart van je liefde. God, onze enige
Heer...

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw
verstand en met heel uw kracht... God liefhebben met je hele wezen. Als een
gebed zonder ophouden. Opborrelend vanuit zijn eigen Geest als een bron en
stuwkracht van voortdurende liefde. Met kennis en wijsheid, God prijzend met
al je krachten. Eén en al lofzang.

Heb uw naaste lief als uzelf... Jezelf liefhebben en waarderen, je roeping
beminnen en koesteren, haar hoog achten als de weg van je diepste
gehoorzaamheid. Om geen enkele andere reden dan om van de ander te
kunnen houden, je leven voor hem of haar te geven. Liefhebben vanuit de
Liefde.

Er zijn geen geboden belangrijker dan deze... Liefhebben... het hart van ons
christen-zijn. Tot het uiterste. Met, in en door de Heer. Kerstmis, Goede
Vrijdag, Pasen, eucharistie; weg van liefde. De Heer ons voorgegaan. Nu wij in
Hem.

Leef, ga, bemin, zing en vier. In Christus.

Tekst website Kris

Alle goeds pastoor Frank Lemments.

MEET: Meaning Enrichment Together.
Voor jullie, tieners, organiseren we

activiteiten binnen onze parochie. We willen
jou een plek bieden waar je kan ontdekken
wat voor jou van waarde is en wat zin geeft,

L NI een plek waar je jezelf kan verrijken en

To

samen met leeftijdsgenoten kan optrekken.
Kom je ook een keer kijken bij een van onze activiteiten?

Meet the bible:

Wat staat er nu eigenlijk in de bijbel? Wat betekent het? Wat heb ik eraan?
Samen met andere tieners tussen de 11 en 18 jaar lezen we een stuk uit de
bijbel en gaan we samen over de tekst in gesprek.

Zondag 16 juni en 7 juli 12.15 uur tot 13.15 uur. Lage Witsiebaan 91.



MEET Inspiration Day.

Wij van MEET willen jullie graag inspireren door iets te doen wat je anders
nooit zou doen. Ben jij wel een in een klooster geweest? Hoe denk je dat het
eruit ziet van binnen? Wist je dat we in Tilburg ruim 50 kloosters hadden?
Hoewel de meeste niet meer een klooster zijn, zijn er nog steeds kloosters
waar religieuzen leven. Wij nodigen alle tieners tussen elf en achttien jaar uit
om met ons te lunchen en aansluitend mee te gaan naar het klooster. Wat zou
jij aan een broeder willen vragen?

Zondag 30 juni 12.15 uur — 14.30 uur, Lage Witsiebaan 91, Tilbrug

MEET Deep Dinners.

De titel zegt het al: eerst gaan we samen eten en aansluitend hebben we een
goed gesprek of een zinvolle activiteit. Ben je tussen de elf en zestien jaar?
Dan ben je van harte uitgenodigd om een keer mee te doen!

Donderdag 4 juli van 18.30 uur tot 20.30 uur, Lage Witsiebaan 91, Tilburg

Gespreksgroep over de kracht van het gebed op 17 juni.
Neurochirurg Eben Alexander

i 90/ % WGJ werd ziek op een congres waar hij
I een inleiding zou houden over
‘wetenschap verenigen met een
bijna-doodervaring.” Hij werd op
een brancard gelegd en plotseling

stond er een twintigtal mensen
" om hem heen te bidden, hun
handen op te leggen, met hun handen een bepaald ritme op te wekken,
enzovoorts.
Alexander schrijft: ‘Voor ik het wist, voelde ik me weer normaal en waren alle
virale klachten verdwenen (...) Op de een of andere manier had de groep met
ongeziene krachten een verandering in mijn lichaam teweeg gebracht,
vergelijkbaar met de effecten van het gebed. Ik moest duidelijk nog veel over
genezing leren, en vooral over de kracht van de liefde en verbondenheid bij
het voeden van ons welzijn’ (blz.125 in: Leven in een mindful universum’).
In de gespreksgroep van 17 juni 14.00 uur -huiskamer Lucaskerk- vertellen we
elkaar wat gebed met ons doet, aan de hand van een hoofdstuk uit het
genoemde boek van Eben Alexander.
ledereen is welkom, ook als je het boek van Alexander niet kent.
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Zingen voor vrede.
Het zingen voor vrede kunnen we niet laten. Zingen is
inspirerend voor de zangers en voor ieder die de
klanken binnen laat komen. Zingen voor vrede wekt
vrede op in je diepste binnenste!

Op donderdagavond 20 juni gaan we weer zingen: voor
de Jozefkerk op de Heuvel. Van 18.30 — 19.15 uur. Kom

ook een keertje mee doen! Je kunt je gewoon aansluiten.

Taizéviering in Helvoirt.

Zaterdag 22 juni 2024 vindt er weer een oecumenische
Taizéviering plaats. Nu in de Oude Sint Nikolaaskerk aan de
Van Grevenbroeckstraat / Torenstraat in Helvoirt.

De kerk is open vanaf 18.30 uur. Er wordt om 18.45 met
aanwezigen en Taizékoor ingezongen en om 19.00 uur
begint de viering.

Deze Taizéviering staat in het teken van het thema:
Ruimte.

Mee doen met Tilburg on Stage.
De Raad van Kerken is met haar Zanggroep voor

TIL'URG Vrede ook uitgenodigd om op zondag 23 juni
mee te doen met Tilburg on Stage: van 15.35 uur
mm EE tot 15.55 uur in de Heikesekerk. Kom ook mee
L zingen!

We nemen ons repertoire door op donderdag 20

juni. Fijn als je je aanmeldt.

Dan kan bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl Je hoeft hiervoor
geen toptalent te zijn. Wel vragen we van je dat je van zingen houdt en ook
van vrede.

Aan allen die zich betrokken voelen bij de Montfortgemeenschap.
Ook dit jaar willen we het pastorale
werkjaar samen met u afsluiten.

We nodigen u uit op maandag 1 juliin
onze kerk. Om 19.30 uur is er een inloop
en om 20.00 uur starten we het gesprek.
We kijken terug op het afgelopen
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werkjaar en kijken naar de toekomst. Natuurlijk danken we de voorgangers en
de vrijwilligers.

Maar heel belangrijk is het vieren van het samen-kerk-zijn en de ontmoeting
van elkaar.

De locatieraad hoopt u te mogen begroeten.

Graag tot 1 juli.

Safe the date: gezellige avond in de Frater Andreas op
donderdagavond 4 juli.

Heel geleidelijk leven we naar de zomer toe. Dat betekent dat
we allerlei activiteiten gaan afsluiten. De pastoraatsgroep van
locatie Frater Andreas nodigt je uit voor een gezellige avond op
donderdag 4 juli in de Lucaskerk, aanvang 19.00 uur. Noteer die
datum alvast.

(Aanmelden bij het secretariaat.)

Vooraankondiging: gespreksavond in het kader van Roze Maandag in de
Lucaskerk.

“De Kerk is er voor iedereen. Para todos, todos, todos!”
Deze woorden van Paus Franciscus, die hij in de zomer
van 2023 sprak tijdens de Wereldjongerendagen in
Lissabon, galmen nog steeds na in heel veel hoofden en
harten.

Op maandagavond 15 juli 19.30 uur kijken we naar de
uitzending ‘Geloven onder de Regenboog’ die KRO-NCRV
uitzond op 23 oktober 2023. Kruispunt maakte een rondgang en tekent de
verhalen op van homoseksuele katholieken en vertegenwoordigers van de
Kerk. Er is hoop volgens Vaticaankenner Hendro Munsterman: “Deze paus
gelooft in een inclusieve kerk waar tweederangs katholieken niet bestaan”.
Na het bekijken van de uitzending gaan we in dialoog over wat deze bij ons
heeft opgeroepen.

Vooraankondiging: oecumenische
viering op Roze Maandag.

Van vrijdag 19 tot en met zondag 28 juli
is het weer Tilburg Kermis.

Maandag de 22°¢juli is het Roze
Maandag.




De Protestantse Kerk van Tilburg en omstreken organiseert op deze dag om
11.30 uur een Roze viering in de Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8.

In deze viering zal ook de katholieke gemeenschap een bijdrage hebben.

Doel van de viering is om de verbondenheid van mensen met diverse
achtergronden te versterken. Dit proberen we vorm te geven vanuit ons geloof
in onze ene liefdevolle God die van ieder mens onvoorwaardelijk houdt.

Voel je welkom om in deze viering aan te sluiten.

Vakantievieringen in de Montfortkerk. 1
Met als overkoepelend thema "Wie niet in wonderen
gelooft, is geen realist" zijn in de maanden juli en 4
augustus wonderverhalen uit het evangelie als 4 wonderen gelooﬂ q-:s
uitgaanspunt genomen voor de vieringen. & s gﬂﬂﬂ realist gl’
Als overweging heeft Han van Uden een verhaal & § éﬁ%
geschreven dat het evangelie naar deze tijd vertaald. ;
U bent welkom bij deze viering op de zondagen om 9.30 ‘
uur.

C e st

5\9&@:@{5'

Vormsel 2025.

Na een langere pauze is de vormselwerkgroep onlangs weer bij
elkaar geweest.

Wij kunnen u meedelen dat we een vormselviering willen gaan
plannen in één van de weekenden van juni 2025.

De informatieavond -over voorbereiding en meer- wordt
gehouden op woensdagavond 18 september om 19.00 uur in
de Lucaskerk.

Open Monumentendag 2024, zondag 15 september a.s. in de Goirkese kerk
(11.00 uur-17.00 uur)

De werkgroep Open Monumentendag van de Goirkese kerk doet ook dit jaar
mee aan het landelijk evenement. Onder leiding van Geert Eijsbouts is deze
werkgroep, die al lang bij elkaar is, aan de slag met de voorbereidingen. Dit
jaaris het 50 jaar geleden dat een actie op touw is gezet om de kerk te
behouden. Ook is het handluidersgilde van de torenklokken toen gestart. In
1724 werd de lemen voorloper van de kerk getroffen door een storm. Nu staat
de kerk er weer trots bij na alle restauraties.

Op 15 september is de Goirkese kerk tussen 11.00 uur— 17.00 uur open voor
iedereen. U kunt dan de kerk bezichtigen.
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Een kerk die een geschiedenis kent van voor de Reformatie, een katholieke
kerk die door de protestantse Oranjes is gefinancierd, best wel bijzonder. Een
kerk waar de neogotische bouwstijl is vermengd met invloeden vanuit de
Delftse School.

De kerk heeft een geschiedenis met de stad Tilburg. Er is een link met het
nabijgelegen vroegere kasteel. Er is een band met de naamgever van onze
parochie Peerke Donders. Peerke is gedoopt in de doopvont die nu nog in de
kerk is te bewonderen, en waarvan een afbeelding is te zien op een glas-in-
loodraam. De Norbertijnen hebben gedurende lange tijd het pastoraat
verzorgd, de Norbertijnenpoort herinnert hier aan. Daarnaast is de glorie van
de textielindustrie nog zichtbaar in de monumentale grafmonumenten op de
naastgelegen begraafplaats.

Het thema van Monumentendag 2024 is

“Onderweg” en als u dan toch p e n

onderweg bent kunt u in de kerk het

Smits-orgel bewonderen, de kerktoren M (U] N U M E NTE N DAG
met de luidklokken, de pastorietuin, k

Norbertijnenpoort en het kerkhof.

Er zijn rondleidingen maar u mag ook op eigen gelegenheid rondkijken.

Wiel Logister is overleden.

Op zaterdag 8 juni is Wiel Logister overleden.
Hij was jarenlang voorganger in parochie de
Montfort.

Tijdens de voorbeden van afgelopen zondag is
deze intentie voorgelezen.

Voorbede voor Wiel.

Wij denken in gebed aan onze voorganger,
priester, Montfortaan:

Wiel Logister.

Na een jarenlange slopende ziekte is dit aardse
leven de laatste week in hem opgeraakt.

Wij vragen U, onze God, draag hem op handende eeuwigheid in, zoals hij U
zijn leven lang op handen gedragen heeft, als mens, als pastor, maar vooral
ook in zijn theologie, waarin hij voor velen een voorbeeld was.




Wij vragen u, Maria, Onze Lieve Vrouw, begeleid ook hem als een zoon naar
uw Zoon Jezus, zoals hij uw gedachtenis begeleidde in onze areligieuze tijden,
oorspronkelijk en altijd inspirerend.

U danken en bidden wij voor mensen als Wiel.

Vergadering van de Parochie over Inlooplunch en gastvrijheid.

Op donderdagavond 30 mei was er een
Vergadering van de Parochie. Na het welkom van
pastoor Frank, stelden enkele nieuwe
bestuursleden zich aan de vergadering voor.
Vervolgens hield José Kruijssen een inleiding
over de Inlooplunch, tegenwoordig in het
gebouw van Stichting Jeugdbelangen aan de
Beneluxlaan. José kreeg een zeer aandachtig
gehoor. Ze vertelde dat de Inlooplunch vijftien
jaar geleden begon bij Elim, het huis van de Fraters van Tilburg in Tilburg West.
Dit op aangeven van vragen uit de parochie: kan er niet een plek in de wijk
komen waar mensen elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten
onder het genot van een eenvoudige broodmaaltijd. De Zusters van Liefde en
de Fraters van Tilburg wilden de parochie van harte ondersteunen: met
menskracht en middelen. En dat doen ze nog steeds!

De Inlooplunch voldoet aan een behoefte. Mensen komen er graag! En
vrijwilligers zetten zich met volle overgave in. Ook de Kerst-Inn (op Eerste
Kerstdag) en de Paaslunch (Tweede Paasdag) kwamen uit de Inlooplunch
voort.

Na de pauze gingen de 25 aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van
een paar vragen.

Het bleek dat de Inlooplunch enorm wordt gewaardeerd!

We vroegen ons af hoe gastvrij onze parochie is: voor eigen mensen en voor
mensen die er voor het eerst komen. De antwoorden varieerden. Als je
bekend bent op een bepaalde plek, is het er wel goed, maar ‘buitenstaanders’
komen niet in één keer ‘binnen’. Er ligt een drempel om bij een andere
kerklocatie binnen te lopen; onze parochie is wel erg groot; we kennen elkaar
niet goed. Er werden tips voor verbetering gedeeld.

Een kleine groep gaat er mee aan de slag om er voorstellen uit te halen om in
de praktijk te brengen. Wordt vervolgd dus.
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Een beetje Hollywood op begraafplaats 't Goirke.
Op vrijdag 24 mei 2024 hadden we enkele
studenten te gast op de begraafplaats 't Goirke.
Deze studenten studeren Film & Fotografie bij
Avans Hogeschool via de Kunstacademie St Joost.
Voor hun eindopdracht maken ze een korte film.
Hiervoor filmden ze enkele scénes op begraafplaats
‘t Goirke.

De titel van de film is: The rose might be the most
beautiful, but its milk is bittersweet. Dit staat
symbool voor een van de onderliggende
boodschappen: niet alles wat goed voelt, is

ook echt goed voor je. Het onderwerp van de film is drugsverslaving en het op
deze manier ontsnappen uit de realiteit.

De film gaat over Felix. Een jonge man die aan de uitdagingen van zijn eigen
trauma's aan de huidige samenleving wil ontsnappen door drugsmisbruik. Hij
komt graag op de begraafplaats om uit het heden te stappen en aan
herinneringen van vroeger te denken, waarin zijn vader nog leeft en Felix
gelukkig is.

Mooi om te zien dat deze jong volwassenen het aandurven om zo’n beladen
onderwerp te behandelen. Ik was onder de indruk van hun respectvolle
handelen en zorgvuldigheid.

Ruud Sormani, Begraafplaatsen.

Het Amarantkoor stelt zich voor....
I v~ WAl

Beste parochianen,

Omdat wij als Amarantkoor ook een aantal keren per jaar
gevraagd worden voor de muzikale opluistering van de
diensten in onze parochie, willen wij in deze nieuwsbrief
ons graag aan jullie voorstellen....

Ons koor bestaat inmiddels al meer dan 40 jaar en is
oorspronkelijk opgericht door en met personeelsleden
binnen Amarant, (voorheen Piusoord en ‘t Hooge Veer)
Door de jaren heen zijn nu ook mensen van buitenaf welkom bij ons koor.
We luisteren hoofdzakelijk de vieringen op binnen de instelling Amarant,
maar zingen ook met regelmaat daarbuiten, zoals nu hier binnen deze
parochie
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Ons repertoire is veelzijdig, vaak ook aangepast aan het thema en het niveau
van de vieringen.

Ons koor wordt begeleid door Munira Yakunina en bestaat momenteel uit zo’n
15-tal leden. Wij repeteren doorgaans op de dinsdagmiddag van 15.30 uur tot
17.00 uur op Amarant in de Plaza, de vroegere kapel van het Hooge Veer aan
de Bredaseweg 375.

Kom gerust eens luisteren. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Graag tot ziens weer binnen een van onze vieringen..

Namens alle leden van het Amarantkoor.

Even voorstellen.....
P - N Vandaag zit ik tegenover Corrie Mutsaers-
Kemmeren.

Inmiddels, je zou ze het niet geven 84 jaar,
gehuwd met Tinus en moeder van 5 kinderen.

Zij is al meer dan 40 jaar actief in onze parochie.
Begonnen ooit in de pastorie van de Hoefstraat
met allerlei huishoudelijke klussen.
Schoonmaken, wassen en daar kwam
langzamerhand van alles bij. Bereikbaarheid,
telefoon, koster bij de vieringen in de kapel,
acoliet bij uitvaarten, ziekenbezoek, huisbezoek
en oppas bij afwezigheid van de bewoners van de

Hoefstraat.

De mensen in de omgeving van de Hoefstraat kennen haar ook als de oppas
van de hond van de pastor.

Zij vindt het contact met mensen het meest bijzondere aan haar werk.

Daar komen bijzondere ontmoetingen uit voort en als alles schoon is dan heeft
ze voldoening van het poetsen en wassen.

Corrie heeft een bijzondere band met Maria, vindt troost en bemoediging bij
haar als het leven haar sporen achterlaat in haar eigen gezin en bij de mensen
die ze ontmoet. Sinds corona is zij het vaste gezicht in de Petrus Donderskerk
om mensen welkom te heten, een speciale taak en broodnodig.

Sinds haar werkzaamheden in de parochie heeft ze zich wel afgevraagd hoe
het toch mogelijk is dat in een parochie dingen spelen als oneerlijkheid,
achterdocht, mensen die het achter de ellenbogen hebben, gedoe om geld,
macht. Allemaal zaken die ze in een christelijke organisatie niet zo had
verwacht. Daar komt haar motto goed van pas: “Zwijgen en wijs kijken”.
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Ze hoopt dat mensen samen de schouders eronder blijven zetten en de
parochie laat groeien in eenheid en hartelijkheid en in goede verbindingen
tussen mensen. Vooral in zorg voor elkaar, voor de zieken en de mensen die
het minder hebben.

Gerard Stevelink.

Vieringen in de komende periode.
Goirkesekerk:

Zondag 16 juni 9.30 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zondag 23 juni 9.30 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zondag 30 juni 9.30 uur woord en communieviering
Peter Derks.

Zondag 7 juli 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Zondag 14 juli 9.30 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Montfortkerk:

Padua:

Zondag 16 juni 9.30 uur eucharistieviering

Peter Denneman smm.

Zondag 23 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Anja Verbraak.

Zondag 30 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Liesbeth Eijsbroek.

Zondag 7 juli 9.30 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zondag 14 juli 9.30 uur woord- en communieviering
Liesbeth Eijsbroek.

Zaterdag 15 juni 16.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink en Theo Marcelis.

Zaterdag 22 juni 16.00 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

~ 12 ~



Zaterdag 29 juni 16.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Lia van Hoof.

Zaterdag 6 juli 16.00 uur woord- en communieviering
werkgroep.

Zaterdag 13 juli 16.00 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Parochiecentrum Enschotsestraat 124.

Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

MFA

Zondag 16 juni 11.00 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zondag 23 juni 11.00 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zondag 30 juni 11.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Jos Langenhoff.

Zondag 7 juli 11.00 uur woord- en communieviering
Werkgroep.

Zondag 14 juli 11.00 uur eucharistieviering

Theo te Wierik.

't Kruispunt:

Zondag 16 juni 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Zondag 23 juni 9.30 uur eucharistieviering

Marijn van de Laar.

Zondag 30 juni 9.30 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zondag 7 juli 9.30 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.

Zondag 14 juli 9.30 uur eucharistieviering

Marijn van de Laar.

Kapel de Duynsberg:

Zaterdag 15 juni 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
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Lucaskerk:
U kunt de vieringen via livestream volgen:
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en

Zaterdag 22 juni 16.00 uur eucharistieviering

Marijn van de Laar.

Zaterdag 29 juni 16.00 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zaterdag 6 juli 16.00 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.

Zaterdag 13 juli 16.00 uur eucharistieviering

Marijn van de Laar.

bezinning, online kerkdienst.
Of scan nevenstaande QR-code.

Zondag 16 juni 11.00 uur woord- en
communieviering

Peter Derks.

Zondag 23 juni 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Zondag 30 juni 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens

Zondag 7 juli 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Zondag 14 juli 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
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Dopelingen:

04 mei: Dionysos Hofman.
Chase Hofman.
Loriénn Hofman.

- — o ———
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Overleden parochianen:

29 mei: Hans Evers, 74 jaar.
Wiel Logister, 87 jaar.
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: Geef de wereld liefde en respect

en de wereld zal jou
liefde en respect
teruggeven

Algemene gegevens:

Website www.parochiepeerkedonders.nl

e-mail info@parochiepeerkedonders.nl

Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur — 20.00 uur)
06-5199 0105

Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 6-7 juli.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 28 juni, 18.00 uur.
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet
meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken
later.

nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl
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