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Nieuwsbrief  
Aflevering 2024-7 
4-5 mei 2024 
 
In deze aflevering: 

- Agenda komende periode. 
- 4-5 mei. 
- Maandag 6 mei een heuglijke dag in gemeenschap de Vlaspit. 
- Dankbaar terugkijkend op een gouden dag. 
- Vieringen in de komende weken. 
- Algemene gegevens. 

 
Agenda komende periode. 
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren? 
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie. 
4/5 Dodenherdenking, Petrus Donderskerk. 19.00 uur 
8/5 De Verwondering, Duijnsberg, 10.00 uur. 
9/5  Eerste Communie, Goirkesekerk, 10.00uur 
10/5  Seniorenpastoraat, parochiecentrum Enschotsestraat. 

14.00 uur 
16/5 Thuis bij Peerke, parochiecentrum Enschotsestraat. 17.30 

uur 
24/5  Lezing: Oog in oog met Paramaribo, parochiecentrum 

Enschotsstraat. 18.00 uur 
 
4-5 mei. 
Op de avond van 4 mei fietste ik naar de voet van de Grebbeberg. 
Daar zette ik die ergens weg, tussen de vele andere. Dan liep ik met vele 
mensen zwijgend naar boven.  
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Een prachtige, door frislentegroen omgeven slinger met het geluid van 
alleen vogels en ergens in de verte de zware luidklok. Bovengekomen zocht 
ik een plekje tussen de vele, vele mensen. 
Wachtend op de herdenkingsstoet vanuit de andere kant van de 
Grebbeberg, Rhenen. 
De klok zwijgt, de trompet speelt de last post en het is stil, twee minuten 
lang doodstil. 
Heel zachtjes klinkt daarna het Wilhelmus, steeds luider meegezongen. 
Kippenvel op een plaats waar ruim 380 militairen begraven liggen op het 
ereveld, de plek waar ze in die meidagen van 1940 omkwamen toen 
Nederland werd overvallen door de Duitsers. 
Ik kan het gevoel nog steeds terughalen. Denkend aan onze 
Dodenherdenking, nu al zoveel jaren in de Petrus Donderskerk, voor de 
slachtoffers van oorlog en geweld in Tilburg, denkend ook aan al die 
plekken waar oorlog was en is.  
Terugfietsend naar Wageningen is de volgende halte het Bevrijdingsplein 
bij Hotel de Wereld. 
Elk jaar, 5 mei om 00.00 u., wordt daar het bevrijdingsvuur ontstoken. 
Lopers uit het hele land halen daarna het vuur op om het in estafette te 
verspreiden over Nederland. Vrijheid! Weet ik eigenlijk wel wat dat 

betekent? Vrijheid lijkt zo vanzelfsprekend. Maar is het 
dat ook? 
Ik denk het niet. Het is iets dat wij samen, elke keer 
opnieuw, moeten bevechten met elkaar. 
Vrijheid is opstaan tegen elke vorm van ongelijkheid, van 
respectloosheid, van onrechtvaardigheid. 
Jezus als boegbeeld voor een wereld waarin liefde, 
gastvrijheid en respect de boventoon mogen, moeten 
voeren. Ik denk dat we nog veel te leren hebben. Want 
wij zullen het moeten doen. Samen. Vrede maak je zelf. 
Vrijheid geef je door. Zwijgend loop ik door het 

lentefrisse groen en ik hoor soms de vogels niet meer …… 
Er is nog veel te doen. Vrijheid, vrede, ooit of nu al?  
Gerard Stevelink 
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Maandag 6 mei een heuglijk feit in gemeenschap de Vlaspit. 
Ad en Willy Mutsaers zijn die dag 70 jaar getrouwd 
en vieren dat in familiekring met een viering in het 
parochiecentrum. Voor beiden hartelijk 
gefeliciteerd en een hele mooie dag toegewenst. 
Een huwelijk van platina is wel heel bijzonder. 
  
Toch wist ik: God ziet mij. 
De verwondering in de Duynsberg op woensdag 8 mei om 10.00 uur op de 
zevende verdieping 

Hoe is het om als enig kind op te groeien met 
verstandelijk beperkte ouders? Jolanda Doornbos 
maakte het mee. Ze vertelt over haar indringende 
jeugd in De verwondering. 
Beide ouders van Jolanda Doornbos hadden een IQ 
van 70. Ze verwaarloosden hun dochter, het huis was 
altijd vies en rommelig. Haar ouders deden hun best 
om liefde te geven, maar het lukte ze niet. Al gauw 

groeide Jolanda mentaal en intellectueel boven haar ouders uit. De kerk en 
het geloof waren in die periode een houvast. ‘Als de dominee ‘s zondags 
bad voor de eenzamen, voelde ik me aangesproken’, vertelde Jolanda 
eerder in het Nederlands Dagblad. 'Toch wist ik: God ziet mij.' We kijken 
weer naar een uitzending van 25 minuten en praten daar vervolgens een 
uurtje over door. Aanmelden is niet nodig. 
 
Seniorenpastoraat 10 mei. 
Dit keer een speciale bijeenkomst rondom Maria.  
Wat betekent Maria voor ons, in deze tijd. Breng uw 
Mariabeeld mee, of een foto ervan en laten we elkaar 
vertellen over onze Maria’s. 
U bent om 14.00 uur van harte welkom. Koffie en thee 
staan klaar 
 
Thuis bij Peerke. 
Ook zo’n zin in een lekker maaltijd en samen eten: 
Kom dan op 16 mei naar het parochiecentrum voor een heerlijke gehaktbal 
met rode kool. 
Soep en toetje maken het helemaal af.  
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Aanmelden via thuisbijpeerke@hotmail.com 
,aanmeldlijst in de Petrus Donderskerk of telefonisch 
dagelijks na 16.00 uur via 06-46470995 
 
Dankbaar terugdenkend aan een gouden dag: 

21 April, de dag van mijn gouden priesterfeest is 
weer voorbij, een dag om nooit meer te vergeten. 
De stampvolle Lucaskerk bij de eucharistieviering, 
het koor van 70 tot 75 mensen, de 
begeleidingsgroep, de mooie liederen, de 
feestelijke inbreng van de Afrikaanse gemeenschap 
in onze parochie, de eindeloze rij van mensen, die 
mij kwamen feliciteren, met enveloppen, 
cadeautjes, heel persoonlijke brieven en 
wensen……, de prachtige versiering met kleurrijke 
bloemen, het werk van onze kosters en zeker niet in 

de laatste plaats het vele werk van het feestcomité, Rik, Carla, Monic en 
Peter, en alle mensen van “De Roovertsche Leij” onder leiding van Rob en 
Maud Mutsaers, die het weer helemaal voor elkaar hadden, het maakte de 
dag tot een dag met een echte gouden randje. Mijn insteek was een feest 
voor iedereen, een dag van ontmoeting van mensen uit mijn hele 
geschiedenis, met eten en drinken daarna en voor de liefhebbers een 
lekker ijsje…het was allemaal áf! 
Ik heb genoten van de vroege ochtend tot de vroege avond…en toen was ik 
afgebrand. Héél, héél hartelijk bedankt allemaal voor dit onvergetelijke 
feest, dank voor alle gebeden voor mij, de goede wensen, de dikke 
enveloppen voor mijn Goede Doelen. U gaf mij ruim 10.000 euro. Ik kijk 
heel dankbaar terug naar deze dag, die me heel veel energie heeft gegeven 
om vol goede moed samen met u nog een aantal jaren verder te gaan in 
gelovig vertrouwen en in een positieve sfeer.  Dank jullie wel!!!!! 
Pastor Marijn van de Laar. 
  
Kloosterdag Velp. 
Op zaterdag 20 april zijn we met 11 
personen naar het Emmausklooster in Velp 
geweest. Ons gezelschap bestond uit 
leden van de Chevalier, parochianen en 
mensen van buiten de parochie. 

mailto:thuisbijpeerke@hotmail.com
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We zijn bijzonder hartelijk welkom geheten door de abt en gedurende dag 
hebben we inspirerende gesprekken gevoerd rondom het thema 
”Emmaus”. 
De dag vloog voorbij en bleek wederom te kort om nog diepgaander op het 

thema in te gaan. 
Na een sfeervolle slotviering ging 
iedereen met een rugzak vol 
ideeën naar huis. 
De volgende kloosterdag staat 
gepland op 14 september. We zijn 

dan te gast in de Benedictinessenabdij in Oosterhout. 
 
 
Vieringen in de komende periode. 
Goirkesekerk: 

- Zondag 5 mei 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Hemelvaartsdag, 9 mei 10.00 uur Eerste 
Communieviering, Frank Lemmens. 

- Zondag 12 mei 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 19 mei; Eerste Pinksterdag 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Maandag 20 mei; Tweede Pinksterdag 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens 

- Zondag 26 mei 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens.  

- Zondag 2 juni 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 
 

Montfortkerk: 
- Zondag 5 mei 9.30 uur woord- en communieviering 

Frans Maas. 
- Zondag 12 mei 9.30 uur woord- en communieviering 

Anja Verbraak. 
- Zondag 19 mei; Eerste Pinksterdag 9.30 uur eucharistieviering 

Peter Denneman smm. 



~ 6 ~ 
 
 

- Zondag 26 mei 9.30 uur woord- en communieviering 
Frans Maas. 

- Zondag 2 juni 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

 
Padua:  

- Zaterdag 4 mei 16.00 uur woord- en communieviering 
Jos Langenhoff en Theo Marcelis. 

- Zaterdag 11 mei 16.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zaterdag 18 mei 16.00 uur woord en communieviering 
Gerard Stevelink en Lia van Hoof 

- Zaterdag 25 mei 16.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens 

- Zaterdag 1 juni 16.00 uur woord- en communieviering 
Joke van Knegsel en Gerard Stevelink. 

 
Parochiecentrum Enschotsestraat 124. 
          -  Elke donderdag 9.00 uur viering. 
 
Petrus Donderskerk: 

- Zaterdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking 
Jos Langenhoff en Gerard Stevelink. 

- Zondag 5 mei 11.00 uur woord- en communieviering 
Theo Marcelis en Bert Jacobs. 

- Hemelvaartsdag 9 mei woord- en communieviering 
Theo Marcelis en Ruud Vugs. 

- Zondag 12 mei 11.00 uur eucharistieviering  
Theo te Wierik. 

- Zondag 19 mei; Eerste Pinksterdag 11.00 uur eucharistieviering 
Theo te Wierik. 

- Maandag 20 mei; Tweede Pinksterdag woord- en communieviering 
Gerard Stevelink en Ruud Vugs. 

- Zondag 26 mei 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zaterdag 1 juni 19.00 uur Switchviering. 
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- Zondag 2 juni 11.00 uur woord- en communieviering 
Gerard Stevelink en Bert Jacobs 

 
MFA ’t Kruispunt: 

- Zondag 5 mei 9.30 uur woord- en communieviering 
Angéle Spijkers. 

- Zondag 12 mei 9.30 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zondag 19 mei 9.30 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar 

- Zondag 26 mei 9.30 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar. 

- Zondag 2 juni 9.30 uur woord- en communieviering 
Angéle Spijkers. 

 
Kapel de Duynsberg: 

- Zaterdag 4 mei 16.00 uur woord- en communieviering 
Angéle Spijkers. 

- Zaterdag 12 mei 16.00 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar. 

- Zaterdag 18 mei 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zaterdag 25 mei 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zaterdag 1 juni 16.00 uur woord- en communieviering 
Angéle Spijkers. 

 
Lucaskerk:   
U kunt de vieringen via livestream volgen: 
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en 
bezinning, online kerkdienst. 
Of scan nevenstaande QR-code. 

- Zondag 5 mei 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Hemelvaartsdag 9 mei 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zondag 12 mei 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
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- Zondag 19 mei; Eerste Pinksterdag 11.00 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar. 

- Zondag 26 mei 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zondag 2 juni 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

 
Hasseltse kapel. 

- Zondag 5 mei 8.00 uur Bedevaartsmis 
Marijn van de Laar. 

- Hemelvaartsdag 9 mei 8.00 uur Bedevaartsmis 
Frank Lemmens. 

- Zondag 12 mei 11.00 uur Openlucht-mis 
Frank Lemmens. 

- Zondag 19 mei 8.00 uur Bedevaartsmis 
Frank Lemmens 

- Zondag 16 mei 8.00 uur Bedevaartsmis 
Frank Lemmens 

- Vrijdag 31 mei 20.00 uur Afsluiting meimaand, woord- en 
gebedsviering 
Frank Lemmens. 
 

Algemene gegevens: 
Website www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail  info@parochiepeerkedonders.nl 
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur) 

Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur) 
  06-5199 0105 
Bank  Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57 
 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 25-26 mei. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 17 mei, 18.00 uur. 
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas 
niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas 
drie weken later. 
nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
mailto:nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

