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Nieuwsbrief  
Aflevering 2025-17 
20-21 december 
 
In deze aflevering: 

- Agenda komende periode. 
- Kerstwens. 
- Sinterklaas op bezoek bij Connecting. 
- De Montfortkerk. 
- Pianist Experikoor overleden. 
- Kerststal in de Petrus Donderskerk. 
- Bezoek kersstal Lucaskerk 
- Contacten met wijkraden Oud-Noord. 
- Interview Benjamin. 
- Vieringen in de komende weken. 
- Dopelingen. 
- Overleden parochiaan. 
- Algemene gegevens. 

 
Agenda komende periode. 
Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren? 
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie. 
 

Elke week Doneren “weeggeefkast”, voor en na de 
viering. Lucaskerk. 

15 januari 2026 Godsdiensten van Abraham, 19.30 uur. 
Wijkcentrum Zuiderkwartier. 

21 december Dondersstenen, 11.00 uur. Lucaskerk. 
21 december Kerstvertelling, 15.00 uur, Petrus 

Donderskerk. 
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22 december Gespreksgroep, 14.00 uur. Lucaskerk. 
25 december Kerst-inn, 13.30 uur. Jeugdhuis 

Beneluxlaan. 
30 december Lampionnen maken, 18.30 uur. 

Lucaskerk. 
8 januari Samen eten met de bijbel op tafel, 18.30 

uur. Lucaskerk. 
9 januari Seniorenpastoraat, 14.00 uur. 

Parochiecentrum Enschotsestraat 
11 januari Sterrentocht, 17.00 uur. Centrum Tilburg. 
14 januari Onlinegespreksgroep, 19.30 uur. Vanuit 

thuis. 
15 januari Godsdiensten van Abraham, 19.30 uur. 

Wijkcentrum Zuiderkwartier. 
21 januari Gespreksgroep Tilburg Noord, 19.30 uur. 

Huiskamer Marian. 
29 januari 2026 Relifeest, 19.00 uur. Stadhuis. 
1 februari 2026 Familiepastoraat. 
23 t/m 28 september Pelgrimsreis Lourdes 

 
Kerstwens. 

Met het hart vol dankbaarheid en vreugde wil ik u 
allen van harte een zalig Kerstfeest wensen. Dit is 
de tijd van het jaar waarin we samenkomen om de 
geboorte van onze Heer, Jezus Christus, te 
gedenken. Een tijd van liefde, vrede en hoop, die 
ons in staat stelt om opnieuw stil te staan bij de 
diepe betekenis van dit heilige feest. 
De kerstboodschap is één van eenvoud en 
diepgaande betekenis: het wonder van God die 
mens wordt, het mysterie van de verlossing dat in 
een kind, geboren in een stal, tot ons komt. Het is 
een moment waarin de hemel en de aarde elkaar 

raken. In dit kind, dat in eenvoud en nederigheid geboren werd, ligt de 
kracht die de wereld zal veranderen. In de zwakheid van een pasgeboren 
baby schuilt de kracht van Gods liefde voor de mensheid.  



 

~ 3 ~ 
 
 

Dit is de paradox van het christelijk geloof: de grootste kracht komt vaak in 
de kleinste en kwetsbaarste vorm. 
In deze kersttijd mogen we ons herinneren dat Kerstmis niet slechts een 
herinnering is aan iets wat lang geleden gebeurde, maar een uitnodiging 
voor ons allen om deze liefde opnieuw te omarmen. De boodschap van 
Jezus is altijd actueel: een boodschap van vergeving, van vrede, van zorg 
voor de ander. Wanneer we deze kersttijd beleven, worden we uitgenodigd 
om te leven in de geest van liefde en dienstbaarheid, in het kleine en het 
grote, in onze gezinnen, gemeenschappen en zelfs in de wereld om ons 
heen. 
Moge de vreugde van het kerstfeest ons aansteken om ook in de moeilijke 
tijden van het leven de hoop te bewaren. Want kerst is ook een tijd van 
licht in de duisternis. Ondanks de uitdagingen die we als gemeenschap en 
als wereld doormaken, mogen we weten dat Gods licht altijd ons zal 
verlichten. Dit licht is sterker dan elke duisternis, en het biedt ons de 
kracht om door te gaan, elke dag opnieuw. 
Laat ons deze kerst een moment nemen om niet alleen de zegeningen in 
ons eigen leven te zien, maar ook om de ander te zien en te dienen. 
Kerstmis is een tijd van geven, van delen, van elkaar ondersteunen. Of het 
nu gaat om een vriendelijk woord, een helpende hand, of gewoon het 
luisteren naar iemand die verdriet heeft, elke daad van liefde is een 
weerspiegeling van de liefde die God ons geeft. 
Laten we ons hart openen voor de vrede die Jezus ons brengt. Mogen we 
zijn liefde uitstralen in de wereld, zodat ook anderen kunnen delen in de 
vreugde die deze tijd van het jaar met zich meebrengt. 
Ik wens u allen een zalig en vreugdevol Kerstfeest, vol van Gods zegen en 
de warmte van zijn liefde. Moge het nieuwe jaar voor u allen een tijd zijn 
van groei in geloof, hoop en liefde. Moge de vreugde van Kerstmis ons hart 
vervullen en ons leiden naar een leven van liefde en dienstbaarheid aan 
elkaar. 
Met de beste wensen en zegeningen voor het nieuwe jaar, 
Namens het parochiebestuur en het pastorale team  
pastoor Frank Lemmens. 
 
 
 



 

~ 4 ~ 
 
 

Gespreksgroep maandagmiddag 22 december: Laat komen, hij die 
komen zal! 

Hopen we met Kerstmis even in een paradijs van 
Vrede en alle Goeds te zijn omdat alles zo goed is 
voorbereid? Alles perfect? 
In de gespreksgroep van 22 december gaat het 
over een kerstmis waarin we kwetsbaar mogen 
zijn en vrede ons gegeven wordt. We willen niet 
scoren door alles perfect te organiseren en 
complimenten te krijgen, omdat we geloven -ja 
weten- dat Kerstmis niet om perfectie gaat. 

Integendeel: we zetten onze herberg open en laten gewoon komen: hij die 
komen zal, zij die ons aanvaarden zoals we zijn. En God zag dat het goed 
was (niet perfect). 
Voel je welkom om 14.00 uur in de Huiskamer van de Lucaskerk. 
 
Vieringen Kerst-avond in de Petrus Donderskerk. 
Peuter- en kleuterviering woensdag 24 december 16.30 uur 

Voor de allerkleinsten in het bijzonder is er in de 
Petrus Donderskerk een speciale kerstviering met 
een kerstspel en muziek. Het kerstverhaal wordt 
uitgebeeld en we gaan met alle kinderen een 
tocht door de kerk maken om te kijken waar het 
kindje Jezus geboren is. En bij een geboorte horen 
ook kadootjes voor het kindje Jezus. De kinderen 
mogen verkleed als engel, herder en/of koning 

komen en natuurlijk mogen alle broertjes, zusjes, vaders en moeders en 
oma’s en opa’s er ook bij zijn. Na de viering is er nog iets te drinken en wat 
lekkers. Komen jullie ook op bezoek bij Jezus?  Van harte welkom. 
Kerstviering met koor Switch  
Kerstavond 24 december om 19.30 uur is de 
kerstviering met koor Switch. Thema van deze viering is: 
“Het zal je maar gebeuren”. In een sfeervolle kerk zorgt 
het koor samen met voorgangers Theo Marcelis en Bert 
Jacobs voor een prachtige kerstviering met zang en 
teksten.  In deze woord- en communie-viering delen we 
met elkaar gezegend brood. Voel je welkom. 
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De nachtmis met gemengd koor Cantiqua is om 
21.30 uur op kerstavond. Voorgangers in deze 
eucharistieviering zijn pastor Theo te Wierik en 
Gerard Stevelink.  
 
Vieringen Kerst-avond Lucaskerk. 
Gezinsviering ‘Licht voor de wereld’ - breng koekjes, fruit en andere 
lekkernijen mee 
Op Kerstavond is er om 17.30 uur een Woord en 
Communieviering in de Lucaskerk speciaal voor 
jonge gezinnen. De eerste banken in de kerk 
worden vrijgehouden voor de kinderen zodat die 
alles goed kunnen meemaken. De kinderen 
mogen verkleed als herder, engel, schaap, koning, 
enzovoorts komen. Ze kunnen dan ook een deel 
van het kerstspel meespelen. 
Heel fijn als je koekjes, fruit en ander lekkers meebrengt. We ontvangen 
jullie gaven graag bij binnenkomst en op het einde van de viering delen de 
kinderen uit aan alle kerkgangers. 
Bij binnenkomst word je ook uitgenodigd om een wens op te schrijven op 
gekleurd papier in de vorm van een kerstbal. Die wensen plakken we op 
twee kerstbomen en delen we met elkaar. 
Elders in deze nieuwsbrief lees je dat we nog (groot)ouders en kinderen 
zoeken die mee willen zingen met het Regenboogkoor. Je mag gerust een 
keertje vooraan staan! 
Zing mee met het Regenboogkoor in de gezinsviering van 24 december 
17.30 uur Lucaskerk 
In de vorige editie van de nieuwsbrief stond veel info over alle kansen die 
de parochie biedt om mee te zingen in vieringen en bij andere 
gelegenheden waar we betrokken zijn. (Aanmelden kan nog steeds.) 
Voor de gezinsviering van 24 december 17.30 uur in de Lucaskerk zijn er 
nog iets te veel plaatsen vrij in de banken van het Regenboogkoor. We 
zingen de meest bekende kerstliederen, dus zing lekker mee!  
Speciale oproep voor de jongste kinderen die ook van zingen houden: laat -
voor in het koor- de bel, laat de trom, laat de beltrom maar horen (op 
instrumenten van de kerk) – want we vieren dat Christus is geboren! Kom 
samen inzingen om 16.45 uur en geniet -nog langer- van de kerstsfeer!  
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Doe mee met jongerengroep Connecting en maak op dinsdag 30 
december een lampion voor de Sterrentocht 

Op zondag 11 januari wordt in het 
centrum van Tilburg weer de jaarlijkse 
Sterrentocht gehouden. 
Het is een tocht waarin jong en oud met 
lampions, sculpturen en muziek een 
korte tocht maakt. 
De inclusieve Tilburgse Sterrentocht is 

een uitdrukking van solidariteit. Iedereen kan dus meedoen en wordt 
daartoe van harte uitgenodigd. Kinderen jonger dan 11 jaar: gelieve een 
ouder mee te brengen die je helpt met het maken van je lampion. 
Meld je aan -vóór Kerstmis- om een lampion te maken en mee te doen met 
jongerengroep Connecting: wouterderks@norbertijnenparochiehq.nl We 
verwachten je dan op 30 december 18.30 uur in de Lucaskerk.  
 
Nieuw vanaf donderdag 8 januari in de Lucaskerk: Samen eten met de 
Bijbel op tafel 
Met enige regelmaat zijn er parochianen die ons 
vragen: waarom is er in de parochie geen 
Bijbelgroep? Anderen zeggen: waarom niet af 
en toe met elkaar aan tafel voor een eenvoudige 
maaltijd en ontmoeting? 
Welnu, die twee vragen zijn best te combineren! 
Op donderdagavond 8 januari starten we met 
de groep: Samen eten met de Bijbel op tafel. 
En daar gaan we dan graag mee verder in de rest van 2026 (zoveel 
mogelijk) op de tweede donderdagen van de maand. 
Plaats van samenkomst: de huiskamer van de Lucaskerk (/bovenzaaltje). 
Om 18.30 uur staat er een vegetarische soep op tafel met broodjes erbij.  
Rond 19.15 uur lezen we het Evangelie van de derde zondag van de 
betreffende maand.  
We spreken er samen over: wat roept dit Evangelie bij ons op? Hoe kan dit 
werken in ons dagelijks leven? 
Rond de klok van 20.15/20.30 uur sluiten we samen af met een kort gebed. 
Aanmelden:  
Uiterlijk 5 januari pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl 

mailto:wouterderks@norbertijnenparochiehq.nl
mailto:pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
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Voorgangers in onze parochie heten we bijzonder welkom om zich door de 
deelnemers te laten inspireren voor hun preek/overweging.  
Hartelijke groeten: Bert Simons, Henny Spooren en Peter. 
 
Seniorenpastoraat vrijdag 9 januari 2026 

In het nieuwe jaar komen we samen om met 
elkaar het glas te heffen op een heel mooi en 
gezond 2026. Wat brengt het nieuwe jaar? Vast 
en zeker een nieuw kabinet. Misschien wel vrede 
op diverse plaatsen in de wereld. Nederland 
eindelijk als wereldkampioen voetbal. 
Successen op de Olympische Winterspelen in 
Turijn? 
Wat zijn onze verwachtingen voor het nieuwe 

jaar. Misschien wel heel klein en toch zo belangrijk. We spreken naar 
elkaar toe onze wensen uit.  
Van harte welkom!  
 
Dankbaar voor het licht én het donker 
Op maandagavond 1 december 
spraken de deelnemers van de 
Online Gespreksgroep over 
‘soms even de grip op je leven 
kwijtraken’. Iedereen (vrijwel 
iedereen?) heeft wel eens een 
moment dat je even niet meer 
weet hoe je verder moet. Je bent 
jezelf even kwijt. Je voelt even 
weinig verbinding. Je weet op dat 
moment -vanuit je hoofd-: ‘ik word wel gedragen’ maar dat voel je even 
niet.  
En toen las Sandra een gedicht voor dat ze zelf schreef. Over het donker 
dat haar -achteraf- ook betekenis gaf. Je zit niet op het donker te wachten, 
maar als het weer lichter wordt in je leven, ervaar je de kracht van het licht 
na je duistere momenten wel sterker. 
Misschien helpt dat besef wel om de donkerste dagen van de winter beter 
door te komen? 
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Doe je graag een keertje mee met de Online gespreksgroep, sluit dan aan 
op woensdagavond 14 januari, 19.30 uur. (Aanmelden bij Peter Derks) 
Dankbaar voor het donker en het licht.  
Al een tijdje is het soms zwaar om de dag te beginnen. Een zwaarmoedig 
gevoel, het is moeilijk uit te leggen. Gelukkig zijn er ook mooie momenten 
die mijn leven een sparkel geven. Zoals het uitzicht vanmorgen bij het 
openslaan van de gordijnen.  
Lichtpuntjes die me hoop geven en laten zien hoe mooi het leven is. Een 
dankbaar gevoel dat ook de zware momenten voorbijgaan. Het is 
onderdeel van het leven. Maar waar leg ik mijn focus op…..  
Is het niet zo dat ik juist door het zware de lichtpuntjes meer weet te 
waarderen? Ze misschien daardoor zelfs ook helderder kan zien? Zou ik 
het donkere dankbaar kunnen zijn en durven te omarmen als onderdeel 
van het leven?   
Want:   
Zonder duisternis geen sterren  
Zonder lawaai geen stilte  
Zonder fouten geen succes  
Zonder verdriet geen troost  
Zonder gevecht geen verzoening  
Zonder angst geen overwinning  
Zonder wanhoop geen hoop  
Zonder regen geen regenboog   
Dankbaar voor het donker en het licht.  
Sandra Claassen  
 
Gespreksgroep in Tilburg-Noord 

Vele jaren is er een gespreksgroep geweest in 
de Montfortkerk.  
Nu onze Montfortkerk is gesloten, gaan we 
voorlopig verder in de huiskamer van Marian. 
Deelnemers kunnen zelf input voor de avond 
geven; iedere keer bereidt een ander voor.  
En dan is het een verrassing waar we over 

spreken.  
Wat geen verrassing is: dat is dat het telkens weer mooie betekenisvolle 
gesprekken zijn die ons helpen in het leven van alledag. 
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De eerstvolgende avond is op woensdag 21 januari van 19.30 – 21.00 uur. 
Aanmelden kan bij Peter Derks. 
 
Dialoogbijeenkomst op 29 januari 2026 rondom Toe Bisjwat – het 
Nieuwjaar van de Bomen. 

Aanvang: 15.00 uur bij de 
Dialoogboom in het Citypark aan 
het Lieve Vrouweplein. 
Om 16.00 uur: centrale 
bijeenkomst in het Stadhuis met 
een inleiding van een 

vertegenwoordiger van de gemeente Tilburg en vervolgens aandacht voor 
MAVO-scholieren die met filmpjes laten zien waarin zij geloven en hoe zij 
hun plek zien in de Tilburgse samenleving. Vervolgens kun je deelnemen 
aan een workshop onder leiding van een kunstenaar. Daarna luisteren we 
naar een toespraak over bomen en spiritualiteit. Om 18.00 uur is er een 
eenvoudige maaltijd en rond de klok van 19.00 uur verdelen deelnemers 
zich in ruimtes van het stadhuis aan tien dialoogtafels met een keur aan 
thema’s. Om 20.00 uur ronden we de dag samen af. 
Geef je op via relifeest@yahoo.com dan krijg je een aanmeldformulier 
toegezonden waar je je voor verschillende onderdelen en thema’s kunt 
opgeven en je voorkeur voor een dialoogtafel kunt opgeven. Voor sommige 
onderdelen zit er een grens aan het aantal deelnemers dus wacht niet te 
lang met je aanmelding! 
 
Ga mee op pelgrimsreis naar Lourdes in 2026! 

 
Van 23 t/m 28 september 2026 nodigen wij je van harte uit om samen met 
de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok en de Peerke 
Dondersparochie op pelgrimage te gaan naar Lourdes. 

mailto:relifeest@yahoo.com
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Lourdes is een bijzondere plek van gebed, ontmoeting en bezinning. 
Tijdens deze reis nemen we de tijd om stil te staan bij ons geloof, elkaar te 
ontmoeten en samen te genieten van de prachtige omgeving. Er is ruimte 
voor vieringen, persoonlijke momenten en gezamenlijke activiteiten, 
allemaal in een sfeer van verbondenheid en gastvrijheid. 
Of je nu al eerder in Lourdes bent geweest of voor het eerst gaat: deze 
pelgrimsreis biedt een unieke kans om je geloof te 
verdiepen en nieuwe inspiratie op te doen. 
We gaan deze reis maken in samenwerking met het 
Huis voor de Pelgrim. Voor meer informatie kunt u al 
terecht op de website Lourdes - Huis voor de Pelgrim 
 
Praktische informatie 

• 6-daagse vliegreis met verblijf in 3* hotel € 1.245 (2-
persoonskamer) 

• Interesse? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst op  
o woensdagavond 14 januari 2026, 19.00 uur in de dagkapel 

van ’t Goirke – aanmelden via 
corina.vogel@parochiepeerkedonders.nl 

o vrijdagmiddag 16 januari 2026, 14.00 uur in het 
parochiecentrum aan de Schans 122, aanmelden via 
info@norbertijnenparochiehq.nl of bellen naar 013-
4639232. 

Heeft u nu al vragen neem dan contact op met Sonja van den Dries. Zij is 
op woensdag- en vrijdagochtend bereikbaar op het nummer 013-4550663. 
Mailen kan natuurlijk altijd via svddries@norbertijnenparochiehq.nl 
PS: voor mensen die niet naar Lourdes kunnen (gaan) komen er in het 
voorjaar meerdere andere activiteiten vanuit de parochie om je 
verbondenheid met Maria te versterken (georganiseerd door de 
Norbertijnenparochie samen met de Parochie Peerke Donders). 
 
 
 
 
 
 

https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/lourdes
mailto:info@norbertijnenparochiehq.nl
mailto:svddries@norbertijnenparochiehq.nl
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Geven in het verborgene- Sinterklaas op bezoek bij jongerengroep 
Connecting. 

Op dinsdag 2 december hadden we een 
ontzettend leuke bijeenkomst met 
jongerengroep Connecting, want Sinterklaas 
was te gast. We gingen met Rob Waijers, die 
jarenlang dé Sinterklaas van Tilburg was (en 
voor sommigen nog altijd is), in gesprek over 
wie Sinterklaas voor hem is. Hij vertelde 
prachtige verhalen die soms ook emotioneel 
werden. Bijvoorbeeld over hoe hij de laatste 

wens van een jong meisje met leukemie mocht vervullen: Sinterklaas 
ontmoeten. Minder dan een week daarna overleed ze. En hij vertelde hoe 
hij ervan baalde dat hij niet alle kinderen een handje kon geven. Daarvoor 
vond hij een creatieve oplossing: 'als ik jou nou een handje geef, en jou? 
Geven jullie dat dan door aan alle andere kinderen hier?'. Daar willen we 
een voorbeeld aan nemen. Daarom hebben we vervolgens pepernoten 
gebakken en verdeeld in zakjes met een label met de tekst: 'van Sint, voor 
Sint', die we gingen doorgeven aan mensen om ons heen. 
We spraken ook over de spiritualiteit van Sinterklaas en het 
Sinterklaasfeest. De jongerenviering, waarmee we de avond afsloten, had 
als thema: 'geven in het verborgene'. We lazen samen uit de Bergrede 
volgens Mattheüs. In dit verhaal roept Jezus ons op om niet rond te 
toeteren wat je aan anderen geeft, maar dit in het verborgene te doen. 
Waar zijn we op gericht tijdens het Sinterklaasfeest? Rob vertelde over hoe 
hij werd geraakt door alle kinderen die Sinterklaas een tekening wilden 
geven en zijn paard een wortel. Ze hielden van Sinterklaas en hoopten dat 
het goed met hem, zijn paard en de pieten ging. En Sinterklaas hield van 
hen - en houdt nog steeds van hen! Want Rob heeft nog altijd tekeningen 
bewaard die kinderen aan Sinterklaas gaven. Het Sinterklaasfeest roept 
ons op om stil te staan bij hoe we geven, maar ook bij hoe we ontvangen. 
Kijken we elkaar aan? Zien we elkaar? Geven we elkaar de hand? En zijn we 
bereid om die door te geven? En ook het Kerstfeest krijgt betekenis als we 
het echt samen vieren. Zalig Kerstmis alvast!  
Namens Connecting Parochie Peerke Donders en Norbertijnenparochie:  
Wouter Derks, pastoraal werker. 
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De Monfortkerk  
Eerder al hebben we u bericht dat de 
Montfortkerk per 1 december is verkocht aan de 
huisartsenpost. Daarmee is een einde gekomen 
aan een tijdperk. Een emotioneel moment voor 
alle betrokkenen. Gelukkig is er ook een zonnige 
kant aan het verhaal: de bewoners van de 
Stokhasselt kunnen nu uitzien naar een modern 
medisch centrum in de wijk. 
In de laatste weken voor de overdracht is er door 
een zeer actieve groep vrijwilligers hard gewerkt 
om de kerk op en leeg te ruimen. Wat een klus! 
Hulde aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt. 
 
 

 
Pianist Experi-koor Montfortkerk Jan Smans overleden 
Op woensdag 3 december hebben we afscheid genomen 
van Jan Smans. 
Hij is bijna 50 jaar pianist geweest van het Experi-koor in 
de Montfortkerk. 
Hoewel het de laatste jaren minder ging, heeft hij tot het 
laatst het koor ondersteund. Iedere week kwam hij met 
zijn brommobiel vanuit Dongen naar de repetities. 
Jan heeft de gezegende leeftijd van 92 jaar mogen 
bereiken. 
Op dinsdag 25 november is hij, in bijzijn van zijn vrouw Nelleke, het leven 
uitgegleden. 
De meeste leden van het Experi-koor hebben, samen met het koor uit 
Dongen, waarvan hij de organist was, gezongen bij zijn uitvaart. 
Met velen hebben we Jan uitgevaren, want naast zijn muzikale talenten 
was Jan ook betrokken bij verschillende activiteiten in Dongen. 
Anja Verbraak.  
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Kerststal in de Petrus Donderskerk  
Alle beelden van de kerststal zijn door Tonneke Goossens schoongemaakt 
en gerestaureerd. Zij heeft het met veel liefde en zorg gedaan. We zijn haar 
dan ook heel dankbaar dat de kerstgroep weer in glorie te zien is in de kerk 
tijdens de komende kerstperiode. Hieronder een paar foto’s van de 
beelden.  

 

 
 
 
 
 
 
Bezoek kerststal Lucaskerk.  
Alle klassen van de Hubertusschool bezochten 
in de week voor Kerstmis de kerststal van de 
Lucaskerk. 
Het bleek dat engelen ook in hun leven mooie 
boodschappen brengen. 
 
 
 
 
 
De contacten met de wijkraden van Oud-Noord. 
De vrijwilligers van de Petrus Donderskerk hebben een lunch aangeboden 
gekregen van de wijkraad Loven-Besterd. Op zaterdag 28 november 
hebben ruim 40 mensen genoten van een uitgebreide lunch.  
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De wijkraad vindt het bijzonder dat er in hun 
wijk een kerk dagelijks open is voor iedereen en 
zijn dankbaar voor al het werk dat daarvoor 
verzet wordt. En wij zijn de wijkraad natuurlijk 
zeer erkentelijk voor deze geste. 
De wijkraad voor de Hoefstraat/Groeseind (de 
Ring) zorgt er dit jaar weer voor dat diverse 

mensen uit de wijk een kerstpresentje ontvangen. De Petrus Donderskerk 
wordt daarvoor als uitvalsbasis gebruikt om de presentjes te maken en van 
daaruit te verspreiden op zaterdag 20 december. Zoals elk jaar is dit een 
bijzonder initiatief waar we graag medewerking aan geven. Zo zorgen wij 
met elkaar voor de verbinding in onze wijken. 
 
 
“Hoe beter mijn band met God, hoe beter mijn band met de 
medemens” 

Benjamin is afgestudeerd historicus (Leiden), al 
jaren actief in het Goirke als acoliet en lector en 
zeer betrokken in de parochie. Recentelijk vroeg 
hij zich af of hij misschien geroepen zou zijn om 
priester te worden. Op een dinsdagmiddag eind 
november ontmoeten we elkaar om bij te praten. 
Ons gesprek mondt uit in een interview. 
Ik geloof dat ieder die gedoopt is, geroepen is om 
bij te dragen aan het Rijk Gods. 

De zondagsviering is mijn oplaadmoment bij uitstek. Dan ga ik meestal 
naar de kerk van het Goirke. Ik ben dan vaak acoliet en soms lector. Ik 
probeer daar met aandacht bij het Woord te zijn én bij het sacrament. Ik 
probeer goed te luisteren naar wat Jezus zegt en naar wat dat betekent 
voor mij. Ik probeer ook met aandacht bij de communie te zijn in de hoop 
dat Jezus mij ook daar geneest. 
Geneest?  
Ja wellicht een groot woord. Maar ik bedoel dat Jezus Christus van binnen 
de twijfel en de verwarring wegneemt. Hoe leef ik mijn leven? Maar ik vind 
ook de hele wereld verwarrend. Met de informatieoorlog die mensen 
polariseert. Er is vaak vervelende ruis in het dagelijks leven. 
Je kunt je daar ook voor afsluiten? 
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Ja klopt. Op de betere momenten sluit ik me af voor alle ruis. Maar dat lukt 
niet altijd. En daar heb ik de kerk dan voor nodig. De kerk brengt weer rust 
en vrede. Ik voel me altijd min of meer beter en weer opgeladen na een 
viering. Dat geldt toch wel voor iedereen, vermoed ik…? 
Niet elke viering kan natuurlijk altijd even inspirerend zijn. Maar dat hoeft 
ook niet. 
Speelt de gemeenschap daar ook een rol bij? 
Ik ben wel in het bewustzijn van de gemeenschap maar ik ben niet op 
andere mensen aan ’t letten tijdens de viering. Behalve dan tijdens de 
vredeswens; dat vind ik ook altijd wel een mooi momentje.  
En koffiedrinken na de viering? 
Ja. Gezellig. Ik kom wel op de eerste plaats voor de viering: voor God -uit 
hoop en dankbaarheid- en voor mezelf. En daarna de gemeenschap. In die 
zin is het wel een rangorde, maar in de praktijk louter een volgorde.  
Ik geloof: hoe beter mijn band met God, hoe beter mijn band met de 
medemens. 
Die band met God: dat is voor mij iets van alle dagen. Ik probeer minstens 
drie keer per dag God te danken en te prijzen. Dat kan heel kort. Die 
momenten doen mij beseffen: ‘Uw wil geschiede, niet de mijne’ En dan 
vraag ik mij telkens weer af: wat kan ik nu doen? 
Dus je hebt sterk een roepingsbesef, een besef dat God je roept? 
Ik probeer als een goed christen te leven in deze tijd. Dat is niet 
gemakkelijk. Daarom noemde ik al eerder de verwarring. Ik voel zeker een 
roeping om God en de Kerk te dienen. Ik heb recentelijk overwogen om 
priester te worden. Maar kennelijk is dat niet mijn weg. Antwoorden op een 
roeping kan op zoveel manieren.  
Benjamin, je hebt jaren in ‘de klankbordgroep’ gezeten. Wil je daar iets over 
vertellen? 
Ja ik vind het fijn om perspectieven (hoe anderen het geloof beleven) uit te 
wisselen. De verschillende invalshoeken die we bespreken verrijken mij en 
geven te denken. In mijn ogen zijn we nog steeds bezig om de Geest van 
Vaticanum II  nieuwe vorm te geven. De laatste tijd hebben we het vooral 
gehad over de Missionaire Parochie. Belangrijk. Ik hoop dat het in de 
toekomst ook meer zal gaan over pastoraat en diaconie de wijk.  
Benjamin, dankjewel!  
Peter Derks. 
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Vieringen in de komende periode. 
Goirkese kerk: 

- Zondag 21 december 9.30 uur eucharistieviering 
- Frank Lemmens. 

24 december 21.00 uur Nachtmis Frank Lemmens 
25 december 9.30 uur Eucharistieviering Frank Lemmens 
26 december 9.30 uur Eucharistieviering Frank Lemmens 
28 december 9.30 uur Eucharistieviering Frank Lemmens 
1 januari  9.30 uur Eucharistieviering Frank Lemmens 

- Zondag 4 januari 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 11 januari 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

 
Padua: 

- Zaterdag 20 december 16.00 uur woord- en communieviering 
- Jos Langenhoff en Bert Jacobs.  
Dinsdag 23 
december 

16.00 uur Kerstviering Frank Lemmens  

- Zaterdag 27 december 16.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zaterdag 3 januari 16.00 uur woord- en communieviering 
Jos Langenhoff en Ruud Vugs.  

- Zaterdag 10 januari 16.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens.  

 
Parochiecentrum Enschotsestraat 124. (Elke donderdag 9.00 uur viering.) 
 
Petrus Donderskerk: 

- Zondag 21 december 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens.  

24 december 16.30 uur Peuter-kleuterviering Gerard Stevelink 
19.30 uur Switch kerstviering Theo Marcelis en 

Bert Jacobs. 
21.30 uur Nachtmis Theo te Wierik en 

Gerard Stevelink 
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25 december 11.00 uur Eucharistieviering Theo te Wierik en 
Gerard Stevelink 

26 december 11.00 uur Woord- en 
communieviering 

Jos Langenhoff en 
Gerard Stevelink 

28 december 11.00 uur Eucharistieviering Frank Lemmens 
31 december 19.00 uur Oudjaarsviering  Theo Marcelis en 

Gerard Stevelink 
1 januari 11.00 uur Nieuwjaarsviering Gerard Stevelink 
- Zondag 4 januari 11.00 uur woord- en communieviering 

Gerard Stevelink en Ruud Vugs.  
- Zondag 11 januari 11.00 uur eucharistieviering 

Theo te Wierik. 
 
MFA ’t Kruispunt: 

- Zondag 21 december 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

25 december 9.30 uur Eucharistieviering  Marijn van de 
Laar 

28 december 9.30 uur Eucharistieviering Marijn van de 
Laar 

- Zondag 4 januari 9.30 uur woord- en communieviering 
Angéle Spijkers. 

- Zondag 11 januari 9.30 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar.  

 
Kapel de Duynsberg: 

- Zaterdag 20 december 16.00 uur woord- en communieviering 
Peter Derks.  

24 december 16.00 uur Eucharistieviering Marijn van de 
Laar 

27 december 16.00 uur Eucharistieviering Marijn van de 
Laar 

- Zaterdag 3 januari 16.00 uur woord- en communieviering 
Angéle Spijkers. 

- Zaterdag 10 januari 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 
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Lucaskerk:  
U kunt de vieringen via livestream volgen. 
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en 
bezinning, online kerkdienst. 
Of scan nevenstaande QR-code. 

- Zondag 21 december 11.00 uur woord- en 
communieviering 
Peter Derks.  

24 december 17.30 uur Gezinskaravaan Peter Derks 
19.30 uur Eucharistieviering Marijn van de Laar 

en Peter Derks 
21.30 uur Eucharistieviering Marijn van de Laar 

25 december 11.00 uur Eucharistieviering Marijn van de Laar 
26 december 11.00 uur Woord- en 

communieviering 
Peter Derks 

28 december 11.00 uur Eucharistieviering Marijn van de Laar 
1 januari  11.00 uur Eucharistieviering Marijn van de Laar 

- Zondag 4 januari 11.00 uur woord- en communieviering 
Peter Derks.  

- Zondag 11 januari 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar en Peter Derks. 

 
 
 

Dopelingen: 
05 oktober:  Melody Sarmaat. 
12 oktober:  Tigo Salvetti. 
25 oktober:  Dayn Snijders. 
01 november:  Zareni van Wanrooy-Zorg. 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
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Overleden parochianen: 
 

22 november:  Margreth Gnanapragasam, 84 jaar. 
  Annemie Moonen-de Laat, 77 jaar. 
29 november: Trees Baelemans-Verhoeven, 91 jaar. 
01 december: Marjo van Beurden, 81 jaar. 
03 december: Yvonne Willemsen-van Dijk, 91 jaar 
  Jan Smans, 92 jaar. 
05 december: Kees van den Hurk, 90 jaar. 
06 december:  Jo Mermans-Rijnen, 94 jaar. 

 
 

 
 
 
Algemene gegevens: 
Website www.parochiepeerkedonders.nl 
E-mail  info@parochiepeerkedonders.nl 
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur) 

Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur) 
  06-5199 0105 
Bank  Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 10-11 januari 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 2 januari, 18.00 
uur. 
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas 
niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas 
drie weken later. 
Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl 
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