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Nieuwsbrief  
Aflevering 2024-13 
7-8 september 2024 
 

In deze aflevering: 
- Agenda komende periode. 
- Bij het koperen jubileum van pastoor Frank Lemmens. 
- Overleden parochianen. 
- Vieringen in de komende weken. 
- Algemene gegevens. 

 
Agenda komende periode. 
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren? 
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie. 

Elke 2de zondag van 
de maand 

Amnesty International en Sop en Zeepplank, 
Lucaskerk. Voor en na de viering van 11.00 uur 

4 t/m 21 /9 Expositie: Vertel me wie je bent, kerk Goirke. 

8/9 Frank Lemmens 12,5 jaar pastoor in Tilburg, 
Lucaskerk. 10.30 uur. 

11/9 Gespreksgroep, Duynsberg. 10.00 uur. 

13/9 Seniorenpastoraat, parochiecentrum Enschotsestraat. 
14.00 uur. 

14/9 Kloosterdag, Onze Lieve Vrouwe abdij, Oosterhout. 
8.30 uur 

15/9 Open monumentendag, kerk het Goirke. 11.00 uur-
17.00 uur 

15/9 50 jaar Experikoor, Montfortkerk. Vanaf 9.30 uur 

15/9 Kijken door de ogen van een ander, fietstocht 
startpunt Süleymaniye Moskee: Wandelboslaan 2, 
5042PD te Tilburg. 12.30 uur 
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15/9 Doopdankfeest, Petrus Donderskerk. 15.30 uur 

18/9 Informatieavond Vormsel, Lucaskerk. 19.00 uur. 

26 /9 Informatieavond EHC, Lucaskerk. 19.30 uur. 

 
Bij het koperen jubileum van pastoor Frank Lemmens 

Deze nieuwsbrief komt uit in het 
weekend dat pastoor Frank zijn 
koperen pastoorsjubileum in Tilburg 
viert. 
In de vorige editie van de Nieuwsbrief 
hebben we gelezen dat Frank het in 
Tilburg naar zijn zin heeft. Onze 
pastoor heeft zijn plek bij ons 
gevonden en is niet meer van plan om 
weg te gaan uit Tilburg. Dat schept 

duidelijkheid voor onze parochie.  
Ik weet nog goed dat ik voor het eerst kennis maakte met Frank (pas drie en 
een half jaar geleden). Ik ontmoette een bescheiden en luisterende pastoor. 
Voordat ik naar Tilburg fietste had ik het pastoraal beleidsplan van de Parochie 
Peerke Donders gelezen en daar was ik enorm door geïnspireerd. Bij het 
kennismakingsgesprek merkte ik dat Frank daar helemaal achter stond (en 
staat). En toen wist ik: hier wil ik wel werken. 
Wat er voor mij het meest uit springt in het pastorale beleidsplan is dat we 
kerk willen zijn: in, voor en met de wijken. Kerk is geen eiland. We zoeken 
actief verbondenheid over grenzen heen (ook oecumenisch). En die gedachte 
wordt door het hele team en het parochiebestuur gedragen heb ik gemerkt. 
Vorige week, op 28 augustus, hebben we daar in bestuur en team nog eens 
over gesproken. Het ging over: blijven vieren op locatie zo lang het kan maar 
ook stappen zetten naar elkaar toe. We dromen er van dat we als parochie 
een Klooster in de Stad kunnen zijn (herbergen, zoals het Familiepastoraat al 
eerder formuleerde) -op meerdere plekken- waar mensen gemakkelijk binnen 
lopen, waar een stukje bezinning gevonden kan worden, waar mensen voor 
elkaar een luisterend oor zijn en waar Jezus richtinggevend is. Het is fijn dat 
we aan dat ideaal kunnen werken met een pastoor die daar van harte achter 
staat en er alle ruimte voor geeft. 
Frank, geniet zondag van alle warmte en waardering! 
Mede namens parochiebestuur en pastoresteam: proficiat! 
Peter Derks, pastoraal werker. 



~ 3 ~ 
 
 

U bent allen van harte welkom zondag 8 september 10.30 uur in de Lucaskerk 
om mee te vieren en Frank te feliciteren. (In de andere kerken is er op zondag 
geen viering.) 
 
 
 
Gespreksgroep Duynsberg op woensdagochtend 11 september over stilte in 
je hoofd. 
Annemiek Schrijver stelt ons in een filmpje -midden in de natuur- enkele 

levensvragen. 
Hoe wordt het minder druk in ons hoofd? 
Kan dat tijdens een wandeling midden in de 
natuur of zijn we dan nog steeds over van 
alles aan ’t denken (en praten met een 
wandelpartner)? Ons hoofd is vaak een 
hoofdkantoor? Hoe kan het daar stiller 
worden? Andere vraag die Annemiek stelt: 

waar werden we als kind blij van? En wat zegt dat nu? 
Over dit soort vragen gaan we op 11 september met elkaar in gesprek. 
Aanvang 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig. 
 
 
 
Seniorenpastoraat 13 september 14.00 uur. 
Deze middag gaan we met elkaar spreken over 
dankbaarheid voor de oogst. 
Wij mensen hebben het heel vaak over alles 
wat ons overkomt in het leven. 
We vergeten wel eens dat we ook veel goede 
dingen meemaken. 
En dat we daar ook heel dankbaar voor mogen 
zijn. 
In de Bijbel komt oogst vaak als thema aan de orde. 
Die oogst aan goede dingen stellen we deze middag centraal, dus van harte 
welkom. 
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Expositie Vertel me wie je bent in september in de kerk van het Goirke 
In de Sint Dionysiuskerk van het Goirke is van 
zondag 1 september tot en met zaterdag 21 
september een interessante expositie te zien. 
Aan 25 mensen met heel verschillende 
achtergronden zijn drie vragen voorgelegd: 
wat is heilig in jouw leven, wat is religieus in 
jouw leven, wat is spiritueel in jouw leven.  
De verrassende antwoorden ziet u in deze 
expositie, die een kijkje geeft in wat mensen 
als heilig of spiritueel in hun leven 

beschouwen. De tentoonstelling is gratis toegankelijk op de woensdagen 4, 11 
en 18 september en op de zaterdagen 7, 14 en 21 september. Tijden: 13.00 – 
15.30 uur. 
Op Open Monumentendag 15 september is de kerk open van 11.00 uur – 
16.30 uur. 
Op woensdag 18 september wordt er door de samenstellers een workshop 
verzorgd, aanvang 13.30 uur. 
Aanmelden voor de workshop kan bij 
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl  
De expositie en workshop zijn tot stand gekomen in samenwerking met 
praktijk ‘De Levensboom’ uit Waspik. 
 
Vredeszondag met interreligieuze pelgrimstocht. 
In het weekend van 14 en 15 september vieren 
we in de kerken van de voormalige Frater 
Andreasparochie Vredeszondag met een viering 
die als thema heeft gekregen: Kijken door de 
ogen van een ander. 
Op zondag 15 september organiseert de nieuwe 
werkgroep Tilburg Interreligieuze Dialoog een 
fietstocht van Wandelbosmoskee naar Goirkse 
kerk naar synagoge… en terug naar de moskee. 
Wat zien we in de gebedshuizen als we kijken 
met de ogen van een ander? 
Door ons op deze manier als religieuze 
stromingen met elkaar te verbinden gaan we 
samen op weg naar vrede.  

mailto:pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
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Voor de afsluiting met een hapje en een drankje om 17.00 uur in de moskee 
graag aanmelden met de QR-code op de poster (of aanmelden bij Peter 
Derks). 
Je kunt ook op eigen gelegenheid naar de gebedshuizen gaan. Voor 
openingstijden dan: zie poster.  

 
Dit is een uitnodiging om mee te doen met het vormseltraject. 
Weet je wat dat is, het Vormsel? 

We kunnen het heel kort zeggen: 
Als je ooit gedoopt bent is dat waarschijnlijk een 
keuze die je ouders gemaakt hebben. 
Maar als je tussen (pakweg) 10 en 14 jaar bent, zeg je 
misschien wel:  
waarom ben ik in hemelsnaam gedoopt?!? 

Nou, dan nodigen wij je uit om daarover met vrienden 
en vriendinnen (met leeftijdsgenoten) aan de slag te 
gaan.  
We doen dat in een vormselvoorbereiding. 
We gaan dan met verhalen, spelletjes, uitstapjes en 

nog meer  
samen uitzoeken wat het (voor jou) betekent om gedoopt te zijn. 
(Om er hier iets over te zeggen: ’gedoopt zijn’ heeft voor veel mensen te 
maken met geloof in een positieve kracht van Liefde.) 
Als wilt kun je na je doopsel ook gevormd worden. 
Dat betekent: je komt naar een viering en je zegt: dit vind ik tof! 
Zin om mee te doen met deze 

ontdekkingstocht? (Ja natuurlijk!) 
Kom dan -liefst met één of beide ouders- naar de 
informatieavond op woensdagavond 18 september om 19.00 
uur in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91 Tilburg.  
Op deze avond hoor je nog veel meer over wat we gaan doen en op welke 
manier. 
Meld je daarvoor aan bij Peter Derks: 
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl  
Doe dat wel uiterlijk 12 september. 
 
 
 

mailto:pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
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Aanmelding Eerste Communie. 
Binnenkort start de 
voorbereiding voor de Eerste 
Communie 2025. 
De kinderen die in de 
ledenadministratie van onze 
parochie staan ingeschreven 
ontvangen rond deze tijd een 
aanmeldformulier. Maar mogelijk 

zijn nog meer kinderen geïnteresseerd om hun Eerste Communie te doen. U 
kunt een brief en aanmeldingsformulier aanvragen telefonisch via 013-207 
0127 of door een mail te sturen aan 
eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl 
Het aanmeldformulier is ook te vinden via de link: 
https://parochiepeerkedonders.nl/sacramenten/eerste-communie 
Alle kinderen, geboren tussen 1 augustus 2016 en 31 december 2017 of ouder 
mogen hun 1e Communie doen. Globaal zijn dat de kinderen in groep 4 van de 
basisschool. 
De informatieavond is dit jaar op: donderdag 26 september 2024 in de 
Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91 van 19.30 uur-20.45 uur 
Komend werkjaar is de voorbereiding gepland op de zondagochtend.  
De voorbereiding rouleert over de kerklocaties van onze parochie. Op de 
informatieavond zullen we u hierover verder informeren.  
De 1e Communieviering is op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei om 11.00 
uur in de Petrus Donderskerk.  
Na het doopsel is de 1e Communie het vervolg op het traject van “meegaan 
met Jezus” op de weg door het leven. En de huidige tijd vraagt echt om 
betrokkenheid op elkaar en op de aarde waarop we leven. Daar mogen wij 
met elkaar aan werken en het is goed en fijn om dat in een gemeenschap te 
mogen doen. Doet u mee? 
Werkgroep Eerste Communie. 
 
Vieringen in de komende periode. 
Goirkesekerk: 

- Zondag 8 september GEEN VIERING.  
- Zondag 15 september 9.30 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
 

mailto:eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl
https://parochiepeerkedonders.nl/sacramenten/eerste-communie
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- Zondag 22 september 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 29 september 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 6 oktober 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 13 oktober 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

 
Montfortkerk: 

- Zondag 8 september GEEN VIERING. 

- Zondag 15 september 9.30 uur eucharistieviering 

Peter Denneman smm. 

- Zondag 22 september 9.30 uur woord- en communieviering 

Frans Maas. 

- Zondag 29 september 9.30 uur woord- en communieviering 

Anja Verbraak. 

- Zondag 6 oktober 9.30 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 

- Zondag 13 oktober 9.30 uur woord- en communieviering 

Frans Maas. 

 

Padua: 
- Zaterdag 7 september 16.00 uur woord- en communieviering 

Gerard Stevelink en Joke van Knegsel. 
- Zaterdag 14 september 16.00 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
- Zaterdag 21 september 16.00 uur woord- en communieviering 

Theo Marcelis en Jos Langenhoff. 
- Zaterdag 28 september GEEN VIERING. 
- Zaterdag 5 oktober 16.00 uur woord- en communieviering 

Werkgroep. 
- Zaterdag 12 oktober 16.00 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
 
Parochiecentrum Enschotsestraat 124. 
          -  Elke donderdag 9.00 uur viering. 
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Petrus Donderskerk: 

- Zondag 8 september GEEN VIERING 
- Zondag 15 september 11.00 uur eucharistieviering  

Frank Lemmens. 
- Zondag 22 september 11.00 uur eucharistieviering  

Frank Lemmens. 
- Zondag 29 september 11.00 uur woord- en communieviering 

Rob Waijers en Bert Jacobs. 
- Zondag 6 oktober 11.00 uur woord- en communieviering 

Werkgroep. 
- Zondag 13 oktober 11.00 uur eucharistieviering 

Theo te Wierik. 
 
MFA ’t Kruispunt: 

- Zondag 8 september GEEN VIERING 
- Zondag 15 september 9.30 uur woord- en communieviering 

Peter Derks. 
- Zondag 22 september 9.30 uur eucharistieviering 

Marijn van de Laar. 
- Zondag 29 september 9.30 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
- Zondag 6 oktober 9.30 uur woord- en communieviering 

Henny Spooren 
- Zondag 13 oktober 9.30 uur eucharistieviering 

Marijn van de Laar. 
 
Kapel de Duynsberg: 

- Zaterdag 7 september 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zaterdag 14 september 16.00 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zaterdag 21 september 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zaterdag 28 september 16.00 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zaterdag 5 oktober 16.00 uur woord- en communieviering, 
Henny Spooren. 
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- Zaterdag 12 oktober 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

 
 
Lucaskerk:   
U kunt de vieringen via livestream volgen: 
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en 
bezinning, online kerkdienst. 
Of scan nevenstaande QR-code. 

- Zondag 8 september 10.30 uur feestelijke 
eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 15 september 11.00 uur woord- en 
communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 22 september 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zondag 29 september 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 6 oktober 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 13 oktober 11.00 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar. 

 
Hasseltse Kapel: 

- Maandag 7 oktober 10.00 uur eucharistieviering.  
Maria O.L.V. van de Rozenkrans. 
Frank Lemmens. 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
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Overleden parochianen: 

  
   10 augustus :  Annie van Nunen-van Oirschot. 96 jaar.
   13 augustus :  Thea de Krom-de Gouw, 88 jaar. 
   18 augustus :  Huub de Krom. 87 jaar. 
   26 augustus :  Gérard Appels. 80 jaar. 
    
 
. 
 
 
 
 
 
Algemene gegevens: 
Website www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail  info@parochiepeerkedonders.nl 
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur) 

Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur) 
  06-5199 0105 
Bank  Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57 
 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 28-29 september. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 20 september, 18.00 
uur. 
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet 
meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken 
later. 
Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl 

 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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