@ Peerke Donders

Nieuwsbrief

Aflevering 2025-12

6-7 september

In deze aflevering:

- Agenda komende periode.
- Geert Eijsbouts treedt terug als diaken van de parochie.
- Voor mensen die de zachtheid een warm hart toedragen.

- Vredesboekje.

- Oud- koorleden Kerkkoor Goirke overleden.

- Dopeling.

- Vieringen in de komende weken.

- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren?
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

7 september

Zonneliedpad, 10.00 uur. Andreaskerk
Hilvarenbeek.

9 september

Start Cursus Bijbels Hebreeuws voor
beginners, 10.00 uur. Petrus en
Pauluskerk.

9 september

Informatieavond Connecting, 19.00 uur.
Lucaskerk.

9 september

Informatieavond Vormsel, 19.00 uur.
Lucaskerk.

10 september

De Verwondering, 10.00 uur. De
Duynsberg

10 september

De online-gespreksgroep, 19.30 uur

12 september

Seniorenpastoraat, 14.00 uur.
Parochiecentrum Enschotsestraat.
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13-14 september

Nationale ziekendagen

14 september

Fruitzondag, voor en na de viering van
11.00 uur. Lucaskerk

14 september

Start Eerste Communievoorbereiding,
9.30 uur, Goirkesekerk.

14 september

Open monumentendag, vanaf 11.00 uur.
Goirkese kerk

14 september

Intereligieuze tocht, Pauluskerk. 14.00
uur

15 september

Gespreksgroep, 14.00 uur. Lucaskerk.

18 september

Vredeszingen, 18.30 uur. St. Jozefkerk.

20 september

Bazaar, 12.00 uur. Pauluskerk

21 september

Vredeszondag.

21 september

Dondersstenen, 11.00 uur. Lucaskerk

21 september

Zangmiddag over Barmhartigheid, 13.00
uur. Kloosterhotel ZIN, Vught

24 september

Film: Alles komt goed. 14.00 uur. Ronde
Tafelhuis.

28 september

Eén viering voor de hele parochie,
10.30 uur, Goirkese kerk.

28 september

Hagios zingt voor vrede, 14.00 uur.
Laurentiuskerk, Dongen.

30 september

Missionaire parochie, 19.30 uur.
Lucaskerk.

4 oktober Koorinspiratiedag, 10.00 uur.
Opstandingskerk.

6 oktober Lezing Zonnelied, 20.00 uur. Petrus en
Pauluskerk.

19 oktober Jubileumconcert Gemengd Koor De Bron,

14.30 uur. Lucaskerk.

Geert Eijsbouts treedt terug als diaken van de parochie

In augustus heeft Geert Eijsbouts de bisschop verzocht om zijn zending als

diaken van de parochie Peerke Donders in te trekken. De bisschop heeft
aan dit verzoek gehoor gegeven.




Geert is zeven jaar werkzaam geweest voor
de parochie. Op dit moment is hij bezig
met de afronding en de overdracht van zijn

taken.

Wij danken Geert van harte voor zijn inzet
in de afgelopen jaren en wensen hem alle

goeds voor de toekomst.

Parochiebestuur en Pastoraal Team

Zonneliedpad op 7 september:

van Hilvarenbeek naar Alphen

In 2025 lopen we het Zonneliedpad, een pelgrimstocht ter ere van 800 jaar
Zonnelied en 10 jaar Laudato Si'. Het pad brengt ons van Friesland naar
Brabant. Onderweg organiseren we allerlei activiteiten.

Op 7 september wordt gewandeld van Hilvarenbeek naar Alphen.

We starten deze etappe bij de PKN Hilvarenbeek Andreaskerk met koffie
en thee en sluiten aan bij de dienst van 10.00 uur. Halverwege gaan we
samen Taize-liederen zingen in de kapel van het voormalige klooster in

Nieuwkerk. Ontvangst met koffie en thee en de
afsluitende viering is in de tuin bij het
Missieklooster in Alphen (NB) (bij regen in de
kapel van het klooster).

Praktisch:

Startpunt: Andreaskerk, Vrijthof 22 Hilvarenbeek
Starttijd: we sluiten aan bij de dienst om 10.00
uur

Eindpunt: Missieklooster in Alphen

Pendelbus: reserveren is verplicht en kan door
een e-mail te sturen

naar info@franciscaansebeweging.nl. Je
ontvangt een bevestiging.

Kosten: op donatiebasis.



mailto:info@franciscaansebeweging.nl

JONGERENGROEP

VERBINDING, VERDIEPING EN VRIENDSCHAP
SPECIAAL VOOR JONGEREN TUSSEN DE 12 EN 18 JAAR

SINT LUCASKERK
9 SEPTEMBER 2025
19:00u

MELD JE AAN V\?&R 5 SEPTEMBER

\WOUTERDERKS@NORBERTI/NENPAROCHIEHQ.NL

=

Q
Norbertijnens /oot Peerke Donders

De Verwondering in de Duynsberg op woensdag 10 september: Rouw
verwerk je niet.

Psycholoog en rouwdeskundige Manu Keirse heeft
heel Nederland en Belgi€ leren rouwen. In De
verwondering vertelt hij waarom hij niet langer
gelooftin ‘rouwverwerking’: rouw verwerk je niet, je
overleeft het verlies en je leert ermee te leven.
Manu Keirse doet in De verwondering een dringende
oproep: ‘Kijk of er mensen zijn in je omgeving met
verdriet en luister naar hen.” Want volgens de

A7, Vlaamse psycholoog is naar elkaar luisteren niet
alleen de sleuteltot een gezonde geest, ook de sleutel tot een gezonde
samenleving. Toch gebeurt het nog veel te weinig, merkt Keirse op.
‘Mensen krijgen zo weinig de kans om nog eens een verhaal te vertellen,
terwijl dat zo veel verlichting kan geven.’
De kracht van luisteren ontdekte Keirse al jong. In zijn studententijd werkte
hij jarenlang als vrijwilliger op de oncologische afdeling van een
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ziekenhuis, waar hij veel tijd doorbracht aan het sterfbed van patiénten.
‘Daar heb ik geleerd om te luisteren naar het verdriet van mensen. Daar
heb ik ook geleerd dat dat het belangrijkste instrument is dat je hebt. Door
te luisteren kun je mensen van eenzaamheid naar gemeenzaamheid
brengen.’

Je bent welkom om naar de uitzending over rouw te komen kijken en
samen na te praten -en naar elkaar te luisteren-: op woensdag 10
september 10.00 uur-11.30 uur in De Duynsberg.

Online gespreksgroep start weer op woensdagavond 10 september
19.30 uur

Eindelijk thuis: Gedachten bij Rembrandts 'De
terugkeer van de verloren zoon'.

Deze klassieker van Henri Nouwen, in 2011
verkozen tot 'Het mooiste spirituele boek’,
toont hoe een crisis vruchtbaar kan zijn. Het
boek wist wereldwijd al meer dan een miljoen
mensen te inspireren. Dat is een reden te meer om er samen over in
gesprek te gaan. Aanmelden kan bij
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

ilad

Seniorenpastoraat, 12 september 14.00 uur. Parochiecentrum
Enschotsestraat.

Op zondag 14 september a.s. is het Nationale Ziekendag.

Ooit ingesteld door Vereniging de Zonnebloem om zieken wat extra
aandacht te geven.

Op de 2° vrijdag van september, 12 september
a.s., willen wij in de bijeenkomst van het
Seniorenpastoraat speciaal aandacht besteden
aan wat de kerk kan doen voor zieken, voor
mensen op breekpunten in het leven.

De katholieke kerk kent het Sacrament van de
Ziekenzalving.

Toegediend door een priester aan mensen die op
een punt aangekomen zijn dat het leven eindig
wordt.

Daarnaast kent de kerk ook het ritueel van de ziekenzegen.
We gaan beide rituelen bespreken.
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Het christendom kent daarnaast een lange traditie van zorg voor zieken en
gewonden.

Hoe gaan we daar in de huidige samenleving mee om?

Is zorg voor zieken onze gezamenlijke zorg of veel meer individueel
geworden?

Genoeg om met elkaar over te spreken na een inleiding van Gerard.

Van harte welkom, vrijdag 12 september om 14.00 uur in het
Parochiecentrum Enschotsestraat 124.

Ziek en gezond bijeen: Nationale Ziekendag(en) op 13 en 14 september
In het weekend van 14
september wordt er in veel
kerken de Nationale
Ziekenzondag gevierd. In de
Duynsberg, het Kruispunt en
de Lucaskerk zingen we dat
weekend in alle vieringen het
lied ‘Laat schijnen de zon over
het land’. Het refrein daarvan

Laat schijnen de zon over het land

ziek en gezond bijeen.

Bewaar steeds de pit die erin zit

mooier is er geen een, geen een.

In de huidige tijd zijn steeds meer mensen tegenover elkaar komen te
staan. Velen zijn vooral bezig met hun eigen hachje. We hebben minder
boodschap aan elkaar. Eris minder verbinding.

Als christenen doen we daar niet aan mee. Integendeel: we hebben juist
oog voor mensen die het moeilijk hebben. We hebben oog voor mensen
die ziek zijn. We hebben pit genoeg om verder te kijken dan onze eigen
kleine wereld.

Jezus zegt: gist zijn jullie, licht zijn jullie: er zit genoeg in jullie om samen te
bouwen aan Gods Koninkrijk, een wereld waarin ieder tot zijn/haar recht
kan komen.

In het Evangelie horen we deze zondag: daal af naar elkaar toe... en je zult
(zelfs) God ontmoeten!



Eris dit weekend ook weer Fruitzondag. Namen van
mensen die wel extra steun kunnen gebruiken,
kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat
van de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. En dan delen
we op 13 en 14 september ons geloof letterlijk uit!
Eris dit weekend een tweede collecte, bestemd voor
de Zonnebloem.

Eerste Communievoorbereiding start op 14 september in het Goirke
Op zondag 14 september komen onze
nieuwe eerstecommunicanten met hun
ouders voor het eerst bij elkaar. We
beginnen met een eucharistieviering in
het Goirke. Daarna gaan de
communicanten kennismaken met

elkaar.

We spreken samen over het doopsel. Vervolgens zoeken we antwoorden
op de vraag: Wat gebeurt er eigenlijk in een eucharistieviering? We kijken
samen terug naar de viering. Wat nemen we er van mee -bij de
wegzending-? Met een spiegelverhaal op maat van de kinderen proberen
we nog dichter te komen bij de betekenis van de eucharistie. Peter Derks
Na 14 september is het niet meer mogelijk om nog aan te melden voor de
Eerste Communie.

Open Monumentendag.
Op zondag 14 september a.s. is

de Goirkese St. Dionysiuskerk OPEN

geopend voor Open

Monumentendag 2025 vanaf MONUMENTEN 2025

DAG

11.00 uur na de viering. De
vieringtoren kan onder
begeleiding bezocht worden,
tevensis erin de aula een kleine expositie over het monumentale Smits-
orgelin het kerkgebouw. Bij het oude hoogaltaar is een tentoonstelling
over bevindingen van de heemkundige werkgroep Goirkese geheimen. Van
harte welkom!




Kijken door de ogen
van een ander

Zondag 14 september
aanvang 14.00 uur Pauluskerk
Heuvelstraat 141

Interreligieuze tocht
met uitleg, gesprek en muziek

Wandelen van kerk
naar synagoge naar
moskee

organisatie: Interreligieuze Dialoog Tilburg

aanmelden bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Hoe ontsnapt een mens aan een al te grote zorg voor het eigen imago:
gespreksgroep Lucaskerk maandag 15 september 14.00 uur

: Dag Hammarskjold was een Zweeds diplomaat. Hij
was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van
10 april 1953 tot 18 september 1961 toen hij stierf als
gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn
vredesmissie in Congo. Zijn dagboeknotities zijn later
uitgegeven onder de titel Merkstenen. Die gaan over de
reis naar binnen.
Hammarskjold wil alles loslaten wat het ego zekerheid
of bevestiging verschaft. “Als de mens geleerd heeft de
duisternis te laten spreken en zijn egocentrische
verlangens te laten zwijgen ‘valt hij in de onpeilbare diepte van God’,”
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schrijft Jos Huls over de inspiratie van Hammarskjold in het boekje van Ad
Haans ‘mystieke ervaringen in Nederlandse poézie in de eerste helft van
de twintigste eeuw’. Nou, dan gaat het wel echt over levenskunst! Doe ook
een keertje mee! Voel je welkom op 15 september.

Peter Derks.

Zingen voor vrede

Bewaar de vrede niet, maar zing en deel
haar uit. Sluit je aan!

Op donderdagavond 21 augustus
hebben we na een korte zomerstop weer
gezongen voor vrede. ledereen,
geoefende of minder geoefende
zanger(es), is welkom om op de derde
donderdag van de maand mee te zingen.
We verzamelen vanaf 18.15 uur voor de
Jozefkerk op de Heuvel en zingen vanaf 18.30 uur tot 19.15 uur.
Muziekmappen liggen klaar. We zien jullie graag op één van de volgende
data: 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december. Namens
Raad van Kerken Tilburg e.o. Peter Derks en Helga Janssens- Baan

Uitnodiging van Indonesische christenen

Aljaren viert de Geloofsgemeenschap Frater Bzt B
Andreas op de derde zondag van januari de JHL!’.}Jf!)'l’u_;:fx:JLul';‘Jtlzg'ilj)& Ug
Gebedsweek voor de eenheid van de LSRN ULz A

christenen. Daarin doet Gereja Kristen
Indonesia Nederland (GKIN, Pauluskerk
Heuvelstraat) ook altijd mee. Leuk daarom dat
we een uitnodiging kregen voor een bijzonder
feest van onze Indonesische medechristenen.
Op zaterdag 20 september 2025 organiseert
GKIN regio Tilburg & Stichting Pauluskerk
G.K.I.N. regio Tilburg een bazaar in de
Pauluskerk, Heuvelstraat 141 in Tilburg, van - a5V e
12:00 uur tot 17:00 uur. Het thema van dit jaar e
is: “Elke Generatie Telt”. Je bent van harte welkom om te genieten van
Indonesische lekkernijen & live entertainment.
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Niets doen is geen optie: vredeszondag 21 september

De Vredesweek is in Nederland ontstaan uit een initiatief van kerken in
1967. De Vredesweek vindt plaats in de week van
de Internationale Dag van de Vrede, een door de VN
ingestelde dag op 21 september.

Het thema van de vredesweek is dit jaar: Niets
doen is geen optie.

In het Evangelie horen wij dit weekend:

Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal
dan de een haten en de ander liefhebben, ofwel de
een aanhangen en de ander verachten.

Gij kunt niet God dienen en de mammon.
(Luc.16,13)

We kunnen ons de vraag stellen: Waar steken wij onze energie in? In
hoeverre is ‘in vrede leven, ook in onze eigen omgeving; werk maken van
vergeving, van verbinding’ iets dat ons bezig houdt. Niets doen is toch geen
optie?

Je bent welkom in de vieringen van Vredeszondag!

Dondersstenen starten weer op 21 september

Sommige jonge ouders vinden het fijn om een viering mee te kunnen
maken terwijl hun kinderen in een eigen ruimte

op hun eigen manier bezig zijn met een stukje mj
verdieping.

Dat kan in de Lucaskerk elke derde zondag van

de maand. De kinderen zijn de 21° september

weer welkom om 11.00 uur in het zaaltje boven de kerk.

Zangmiddag over barmhartigheid.

Aan het begin van de Vredesweek organiseert de Beweging van
Barmhartigheid een zangmiddag over barmhartigheid, samen met het koor
Katharsis, op zondag 21 september van 13.00 uur tot 17.00 uur, in
kloosterhotel Zin in Vught. De middag is bedoeld voor iedereen die graag
zingt en wil stilstaan bij Barmhartigheid. Je hoeft dus geen geoefende
zanger te zijn. Samen zingen verbindt.

Op deze middag leer je samen met de andere deelnemers zes nieuwe
liederen over barmhartigheid, speciaal voor dit programma gecomponeerd
door eigentijdse Nederlandse componisten. We zingen onder andere: De
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kleine goedheid, Hij geeft mij vleugels en Zien, bewogen worden, in
beweging komen. We sluiten de middag af met een korte meditatieve
viering, rond Niets doen is geen optie, waarin we de liederen uitvoeren.

NiEtGI is m Dptie

Beweging van Barmhartigheid organiseert zangmiddag over
Barmhartigheid aan begin Vredesweek - Barmhartigheid

Kosten Per deelnemer €25,00. Inclusief koffie/thee en alle partituren. Je
kunt betalen op bankrekening NL79 TRIO 0320 1236 42 (graag
naam/namen vermelden) van de Beweging van Barmhartigheid.
Aanmelden Je kunt je aanmelden per mail:
secretariaat@barmhartigheid.nl

De Raad van Kerken van Tilburg en omstreken organiseert:

Ditis een korte film. Na afloop van de film is er ruim

gelegenheid om na te praten over wat deze vluchtelinge

heeft meegemaakt en hoe haar verhaal voor ons klinkt 1 ‘“‘
Y

Alles komt goed!

in de vredesweek.

Begeleiding: pastor Wouter Derks en pastor Peter
Derks.

Ronde Tafelhuis.

24 september, 14.00 uur.

Armoede?

Parochiéle viering op 28 september om 10.30 uur in het
Goirke

Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag
jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Op zondag 28 september gaan we echt samen vieren: in de Dionysiuskerk
van het Goirke.
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Thema van de viering is:
Armoede? Centraal staat de
lezing van derijke die pas in de
hemel tot de ontdekking komt dat
hij helemaal is ‘vergeten’ om om
te kijken naar de arme Lazarus.

‘ En danis éénvan de prachtige
liederen die het koor Switch zingt: Mag ik dan bij jou schuilen... nog voordat
we helemaal in de hemel zijn gekomen.

We doen als parochie ons best om mensen bij ons te laten schuilen. Poels
Hofje is wel een erg mooi voorbeeld daarvan. Maar denk ook aan de
Inlooplunch. En aan NoodZaak en Geen honger in de wijk.

In deze viering besteden we bijzondere aandacht aan mensen die in
armoede leven. En we delen met elkaar ons geloof, ons leven.

Voor de kinderen is er kindernevendienst. En na de viering: een
springkussen. Ondertussen kunnen de volwassenen na de viering genieten
van een hapje en een drankje. Niemand hoeft iets te kort te komen.

Komt allen naar het Goirke!

Hagios zingt voor vrede.

In het kader van de Vredesweek wordt er op zondagmiddag 28 september
van 14.00 uur —15.00 uur in de Laurentiuskerk in Dongen een open
bijeenkomst gehouden waarin we Zingen voor Vrede

Een bijzondere middag waarin de kracht van
muziek en stilte samenkomen. Onder de titel
‘Hagios -zingen voor vrede’ zingen we samen
eenvoudige liederen die inspireren en ons laten
proeven van vrede. Ze verbinden ons met
elkaar en met de wereld om ons heen. De zingen voor vred :
focus ligt niet op perfectie, maar op het =
samenkomen en het plezier van het samen
zingen. Elke stem mag gehoord worden.
Deze middag is iedereen van harte welkom,
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Missionaire Parochie: kom op 30 september meedenken
Pastoresteam en parochiebestuur

DE schenken dit werkjaar de nodige
MISSE, sNAIRE aandacht aan de ontwikkeling van
PAROCHIE i COF een Missionaire Parochie vanuit een
: 63 ; O CF spiritualiteit die past bij Peerke
P @CQ Donders. Maar ook jij, als betrokken

) gelovige, krijgt de kans om mee te
denken, mee te praten. Kom op 30
september naar de huiskamer van de Lucaskerk, aanvang 19.30 uur. Dan
spreken we aan de hand van een stel vragen over hoe wij de komende tijd
parochie willen zijn (op 30 september vooral: hoe we willen vieren).
Graag tot ziens!

Peter Derks.

Save de date: Koorinspiratiedag op 4 oktober.
Zaterdag 4 oktober

2025 organiseert Stichting Zin in
Zingen van 10.00 uur tot 16.30 uur
de achtste editie van
Koorinspiratiedag Tilburg in de
Opstandingskerk (Professor
Cobbenhagenlaan 8, hoek
Waringinstraat). Het thema van
de dag: “ZING!”.

Ook als je geen lied bentvan een
koor (maar wel van zingen houdt) ben je welkom op deze inspiratiedag!
Voor info en aanmelden: https://koorinspiratiedag.nl/ of stuur een mail
naar het secretariaat secretariaat@koorinspiratiedag.nl

Switchviering.

Op 4 oktober heeft Switch weer een viering!

We kijken er erg naar uit om samen de eerste viering na
W%Ch de zomerstop te vieren.

Hetthema is...

> Houd daarvoor onze socials in de gaten!
Of meld je aan voor onze maillijst

via koorswitch@hotmail.com
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Voor mensen die de zachtheid een warm hart toedragen
Elke laatste vrijdag van de maand lopen we bewust
vriendelijk een Rondje Zachtheid voor de wereld.
»RM‘)J& Een zachtmoedige wandeling met zachtaardige
,Zaﬂ,,t]wu) mensen vanuit doorvoelde noodzaak.
Op dit moment in 20 verschillende plaatsen in
Nederland en Belgié. Er komen elke maand meer
plaatsen bij! Sinds augustus 2025 kan je ook in
Tilburg meelopen.
Dus wandel mee, vanaf Station Tilburg, centrumzijde, aanvang 19.00
uur. Aanmelden is niet nodig.
Het Apostolisch Genootschap, Raster, Onze lJssel, Stichting TrésT, Huis
van Compassie Nijmegen en Beweging van Barmhartigheid dragen dit
initiatief een warm hart toe.
Samen maken we het verschil.
Voor meer informatie, zie www.rondjezachtheid.nl

Vredesboekje van Norbertijnenparochie en Parochie Peerke Donders
Eind augustus is een twintigtal mensen van de
Norbertijnenparochie en de Parochie Peerke
Donders -en omgeving- uitgenodigd om te
schrijven over hun beleving van vrede, wat ze
als bedreigend ervaren en waar ze hoop en
inspiratie uit putten. Aan het woord komt een
bestuurder, iemand van de Voedselbank, een
= ; Oekraiense, een voormalig vluchteling, een
Jongere een oudere een betrokken kerkganger, enz., enz.. We hebben ook
enkele kinderen bereid gevonden om een mooie tekening te maken. Het
voorwoord wordt geschreven door de pastoors Denis Hendrickx en Frank
Lemmens. De boekjes liggen op 21 september in onze kerken maar zullen
ook te vinden zijn op de websites van de beide parochies en op de website
Gelovenstaatvrij van de Raad van Kerken.
Peter Derks.

Oud-koorleden kerkkoor Goirke overleden.

Jo van Abeelen, oud-koorlid van kerkkoor Goirke, is op 23 augustus jl op 92
jarige leeftijd overleden. De crematie herdenkingsdienst was op 28
augustus.
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Jo is 23 jaar lid gewest van het kerkkoor Goirke
Nel van Hout, eveneens oud-koorlid, is op 31 augustus op 91 jarige leeftijd
overleden enis eigenlijk pas in 2024 gestopt als actief zangeres.
Ze is gaan zingen bij het Gemengd Koor Gasthuisstraat in 1969 en vanaf
1973 toen het koor Gasthuisstraat stopte toegetreden bij het Gemengd
koor Veldhoven ( Theresia)
RUST Op 1 januari 1999 fuseerden de koren :
IN VREDE Mannenkoor Goirke en gemengd Koor

Veldhoven en is Nel mee overgestapt.
In totaal is zij dus 56 jaar lang dienstbaar
geweest als kerkkoor zangeres met volle
overgave, die tot op hoge leeftijd een krachtige
5}(( bijdrage leverde bij de altpartij.

Dat Jo en Nel mogen rusten in vrede, met dank

voor hun jarenlange inzet.

Jan van de Put

y

fﬁ\\x

Vieringen in de komende periode.
Goirkese kerk:
- Zondag 7 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 14 september 9.30 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.
- Zondag 21 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 28 september 9.30 uur eucharistieviering
Theo te Wierik en Frank Lemmens.
- Zondag 5 oktober 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Padua:
- Zaterdag 6 september 16.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Theo Marcelis
- Zaterdag 13 september 16.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink.
- Zaterdag 20 september 16.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Jos Langenhoff.
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Zaterdag 27 september 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

Zaterdag 4 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
Werkgroep.

Parochiecentrum Enschotsestraat 124.

Elke donderdag 9.00 uur viering.

Petrus Donderskerk:

Zondag 7 september 11.00 uur woord- en communieviering
Rob Waijers en Gerard Stevelink.

Zondag 14 september 11.00 uur eucharistieviering

Theo te Wierik.

Zondag 21 september 11.00 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Zondag 28 september 11.00 uur GEEN VIERING.

Zaterdag 4 oktober 19.00 uur Switchviering.

Zondag 5 oktober 11.00 uur woord- en communieviering
Werkgroep.

MFA 't Kruispunt:

Zondag 7 september 9.30 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers.

Zondag 14 september 9.30 uur, eucharistieviering

Marijn van de Laar.

Zondag 21 september 9.30 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Zondag 28 september 9.30 uur GEEN VIERING.

Zondag 5 oktober 9.30 uur eucharistieviering

Frank Lemmens.

Kapel de Duynsberg:

Zaterdag 6 september 16.00 uur woord- en communieviering
Angéle Spijkers

Zaterdag 13 september 16.00 uur eucharistieviering

Marijn van de Laar.

Zaterdag 20 september 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
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- Zaterdag 27 september 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

- Zaterdag 4 oktober 16.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.

Lucaskerk:
U kunt de vieringen via livestream volgen.
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en
bezinning, online kerkdienst.
Of scan nevenstaande QR-code.
- Zondag 7 september 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 14 september 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 21 september 11.00 uur woord- en communieviering
Peter Derks.
- Zondag 28 september 11.00 uur GEEN VIERING
- Zondag 5 oktober 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens en Peter Derks

Hasseltse kapel:
- Maria Geboorte, Maandag 8 september 10.00 uur.
Eucharistieviering. Frank Lemmens.
- OLVvan de Rozenkrans, Dinsdag 7 oktober 10.00 uur
Eucharistieviering. Frank Lemmens.
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Dopeling.

12 augustus: Gennaro Delogu.

Algemene gegevens:

Website www.parochiepeerkedonders.nl

e-mail info@parochiepeerkedonders.nl

Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur —20.00 uur)
06-5199 0105

Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 27-28
september.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 19 september,
18.00 uur.

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas
niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas
drie weken later.

Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

~18 ~


http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
mailto:nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

