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Nieuwsbrief  
Aflevering 2025-08 
14-15 juni 
 

In deze aflevering: 
- Agenda komende periode. 
- Van de bestuurstafel. 
- 1ste Communieviering in de Petrus Donderskerk. 
- Onderscheiding Theo Paulissen. 
- Geloofsbelijdenis. 
- Ik voel me overal thuis in de parochie. 
- Lindy is geen kerkganger, maar religieus heel ontvankelijk. 
- Vieringen in de komende weken. 
- Overleden parochiaan. 
- Algemene gegevens. 

 
Agenda komende periode. 
Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren? 
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie. 

15 juni 
 

Vormselviering, 11.00 uur. Lukaskerk 
Dondersstenen, 11.00 uur. Lukaskerk. 

19 juni Vredeszingen, 18.30 uur. Heuvelsekerk. 
23 juni Gespreksgroep. Lukaskerk 
27 juni Vrijwilligermiddag. 
29 juni 25-jarig bestaan Katharsis, 11.00 uur. 

Lukaskerk.  
3 juli Lezing Sant Egidio, 19.00 uur. Lukaskerk. 
6 juli Feestmis:  Gabrielka Cloud 10 jaar 

dirigent Cantiqua, 11.00 uur. Petrus 
Donderskerk. 

28 september Eén viering voor de hele parochie. 
Goirkesekerk. 
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September Cursus Bijbels Hebreeuws voor 
beginners 

 
Vormselviering op 15 juni om 11.00 uur in de Lucaskerk. 

Op 15 juni ontvangen tien jongeren van onze 
parochie het sacrament van het Vormsel. 
Eén jongere heeft wel de hele voorbereiding mee 
gedaan maar wordt gevormd te midden van haar 
familie op Aruba. 
Het thema van de vormselviering is: Leven vanuit de 
Geest. Staat dat in spanning met wat jongeren -en 
volwassenen- in onze tijd gewend zijn te doen? 
In ons land zetten we onze eigen plannen 
gemakkelijk centraal; we doen wat bij onszelf goed 

voelt. En toch merkten we in de vormselvoorbereiding dat de jongeren die 
gevormd worden ook heel bewust bezig zijn met geloof en open staan wat 
hen (door de Geest) wordt aangedragen. Ze staan luisterend en betrokken 
in het leven. 
Toen we onlangs met hen naar de Duynsberg gingen om daar spelletjes 
met ouderen te spelen -ook handelen vanuit de Geest- kregen we het 
erover hoe ieder de dag afsluit. Sommigen doen dat met een boek in bed, 
anderen kijken graag nog een luchtig TV programma. Een jongere vertelde 
ook: ik sluit mijn dag altijd af met het nagaan hoe die is geweest. Een stukje 
bezinning.  
Het vormsel wordt toegediend door pastoor-deken Robert van Aken. 
Muziek en zang worden verzorgd door het koor Switch. Laten we met velen 
achter onze jongeren gaan staan! 
 
Religieuze belevenissen. Maar moeten we niet meer doen met de 
Bijbel? 
Op maandag 26 mei zaten er 13 mensen om de tafel aan de huiskamer van 
de Lucaskerk. 
We spraken over enkele religieuze belevenissen opgetekend door Koert 
van der Velde in zijn boek over gesprekken met God. 
We lazen een verhaal van Jacques Janssen (voormalig 
godsdienstpsycholoog). Hij liep in het voorjaar van 1954 in een processie 
door de velden, in Meyel (een volstrekt katholiek dorp in de Peel). Er werd 
een litanie van alle heiligen gezongen en Jacques werd heel diep geraakt. 
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‘Ik kan het nog steeds navoelen. Het was een heel lichamelijke beleving. 
Het gaf een eenheidsgevoel. Eenheid van alles om me heen, de mensen 
met elkaar, met de natuur en met God.’ 
We lazen ook een verhaal van Piet Vermeulen, voormalig verkoopleider, 
die los van zijn fysieke lichaam raakte.  
We spraken er over. Iemand in de groep herkende het eerste verhaal erg 
sterk.  
‘Ik heb ook zo’n eenheidservaring gehad. Tientallen jaren geleden. Ik heb er 
heel lang niet over durven te spreken omdat ik bang was dat niemand mij 
zou begrijpen. Maar weet dat het niet ver af staat van wat er in de Bijbel 
staat. Dat hemel en aarde nauw met elkaar verbonden zijn. Dat alles één 
is. We zien het zelden. Maar het kan wel gebeuren dat je het zelf ervaart. 
Het kan je overkomen’ De andere deelnemers werden helemaal stil van 
deze getuigenis. Er kwamen vragen. Nog meer vragen over zo’n beleving en 

wat we uit de Bijbel, in de kerk leren. Raken we op 
deze manier steeds verder van de Bijbel -en onze 
kerk- verwijderd, of komen we met deze persoonlijke 
religieuze verhalen steeds dichter bij de kern 
waarom het eigenlijk gaat? Meningen en zienswijzen 
mogen verschillen. 
Na wat nagesprek over de app kwam bij mij de vraag 
op: we kunnen ook beginnen met het lezen van de 
Bijbel in een groep en dan van elkaar horen welke 
(religieuze) ervaringen die oproept. 
Maar op maandag 23 juni lezen we nog een paar 
verhalen uit het boek van Koert van der Velde. 

Ben je geïnteresseerd: doe dan een keertje mee!  
Peter Derks.  
 
Katharsis bestaat 25 jaar. 
Ons koor bestaat binnenkort 25 jaar. Speciaal voor 
deze gelegenheid hebben we door onze favoriete 
componisten nieuwe composities laten schrijven 
rondom het thema "Barmhartigheid". Met dit 
thema eren we ook onze oprichters de fraters van 
Tilburg. Hoe kun je vandaag de dag in een zo 
gepolariseerde samenleving barmhartig zijn? Wat 
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vraagt dat van ons? We gaan deze vragen verkennen in de viering van 
zondag 29 juni in de Lukaskerk om 11.00u.  
Groeten namens Katharsis van Angele Spijkers.  
 
Gabrielka Clout 10 jaar dirigent Cantiqua. 

Zondag 6 juli staan we als koor (en 
parochiegemeenschap) even stil bij het feit dat 
Gabriëlka Clout al weer 10 jaar dirigent is van ons 
parochiekoor, dat binnen de organisatie van 
Gemengd Koor Cantiqua door het leven gaat als 
‘Cantiqua Klassiek.’ Gabriëlka volgde in 2015 Arjan 
van Baest op. Dat waren grote schoenen om te 
vullen, maar haar schoenen zijn misschien nog wel 
groter gebleken. Als kerkbetrokken persoon én als 
dirigent heeft ze een geheel eigen stempel weten te 
drukken op de inzet en de prestaties van dit koor. 

Te horen is dat zij tijdens de repetities én de uitvoeringen van ons vraagt en 
verwacht, dat we ook inhoud en betekenis geven aan de muziek die we 
zingen. Niets afraffelen maar diepgang zoeken. Daarom zijn we heel erg blij 
met Gabriëlka als dirigent. Het stemt ons ook tot dankbaarheid. En dat 
willen we op zondag 6 juli tot uitdrukking brengen in de muziek die we dan 
zingen. Muziek onder meer van W.A. Mozart (Orgelsolomesse en het 
Laudate Dominum) en van Mendelssohn (Verleih uns Frieden). Ook muziek 
uit Taizé, dan kan iedereen fijn meezingen! Na de dienst is er koffie met iets 
lekkers. 
 
Kort verslag van de parochievergadering. 

Op 22 mei bezocht een aantal 
parochianen de 
parochievergadering. Nadat de 
pastoor met een gebed de 
vergadering had geopend nam 
de vicevoorzitter de leiding van 
hem over. Hoewel de meeste 
aanwezigen Kees van 
Bohemen al  kenden stelde 

deze zich als vice-voorzitter voor. Daarna vertelde hij over ontwikkelingen 
in het afgelopen jaar. 
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• wel en wee binnen het pastorale team 
• sluiting van de Montfortkerk 
• onderhoud van gebouwen 
• ontwikkelingen binnen het bestuur, inclusief vacatures 
• onderzoek naar de communicatie binnen de parochie 

Voor de financiële situatie gaf hij het woord aan de penningmeester, J.P. 
Schilderinck, die overleden collega S.Horsten is opgevolgd. Met behulp 
van een aantal sheets schetste deze een helder overzicht van de financiële 
situatie. Het exploitatiesaldo zal naar verwacht in 2024 een tekort laten 
zien van € 80.000 - €100.00 . De liquiditeit 
 ( vermogen om aan kortlopende verplichtingen te voldoen ) vertoont een 
licht gunstige ontwikkeling. Het vermogen van de parochie loopt wat 
terug,  mede  door een  verminderde kerkbijdrage van de parochianen. 
Waar dit misschien niet optimistisch klinkt was zijn laatste opmerking een 
schot in de roos: ONZE BELANGRIJKSTE INKOMSTENBRON IS DE 
VRIJWILLIGER !!  Hierna wees hij nog op de fiscale vrijwilligersregeling . 
Tot onze spijt heeft onze pastoraal werkende Peter Derks zijn verhaal 
over  het missionair kerk-zijn niet helemaal onder het voetlicht kunnen 
brengen, maar we vertrouwen er op dat hij het gedachtengoed in zijn 
overwegingen tijdens de vieringen uit blijft dragen. 
Het woord was vervolgens nog aan de aanwezigen, die met vragen en 
opmerkingen onze kerk levendig hielden, en ook zullen blijven houden. 
 
Eerste Communievieringen 29 mei 2025. 

Op Hemelvaartsdag deden in totaal 25 
kinderen hun Eerste Communie. Er waren 
2 vieringen: één in de Lucaskerk en één in 
de Petrus Donderskerk.  
Een verslag van de mooie viering in de 
Petrus Donderskerk: 
Al bij binnenkomst viel de feestelijke 
aankleding van de kerk op die met hulp van 
de werkgroep, een aantal ouders en een 
oma, prachtig was verzorgd. Daarnaast 
was alles goed voorbereid met de 
communicanten zowel in de kerk als thuis 

met hun ouders, zodat de viering vlekkeloos verliep. 
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Gezien de Poolse meerderheid van de kinderen, waren enkele teksten en 
liederen in het Pools. Zo lazen sommige Poolse kinderen zowel in het Pools 
als in het Nederlands. 
Mooi dat de eigen doopkaarsen versierd 
waren, door de ouders, en al brandend bij 
Maria werden gezet, om zo de continuïteit 
van de weg van doopsel naar communie 
te markeren. 
Het oudste koorlid van Cantiqua, Carla, 
zong ondertussen de coupletten van het 
lied van de Zwarte Madonna solo in het 
Pools, waarop het refrein door enkele 
mensen in de kerk ook meegezongen werd met het koor. Ook de H. Geest 
was aan het werk dus! 
Het was best druk in de kerk, maar toch was er aandacht voor wat er voorin 
gebeurde. Chaotische taferelen, zoals je soms wel eens bij deze 
gelegenheid ziet, waren afwezig. 
Gerard sprak de kinderen aan en wist hun aandacht met korte en 
begrijpelijke zinnen, afgewisseld met een grapje, er goed bij te houden. De 
pastoor Frank Lemmens was dienstbaar aanwezig in het geheel. Heel fijn! 
Alex, Alexander, Anastazja, Antoni, Emilia, Juliette, Marcel, Noah, Thomas 
en Zico hebben op een waardige manier hun eerste communie gedaan. Ze 
zijn goed in het zonnetje gezet, zagen er prachtig uit en zo mogen we 
allemaal dankbaar terugkijken op een prachtige dag.  
Veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
Namens de ouders en werkgroep, 
Barbara, Gabrielka, Gerard, Ilonka, Liesbeth, Marjolein, Sandro.  
 
Onderscheiding Theo Paulissen. 
Afgelopen zondag, Eerste Pinksterdag, heeft de heer Theo Paulissen de 
kerkelijke onderschei- ding “Pro Ecclesia et Pontifice” ontvangen na de 
eucharistieviering van 11 uur in de Sint Lucaskerk van de Parochie Peerke 
Donders. Pastor Marijn van de Laar, die de dienst leidde, zei in zijn 
toespraak voor een nagenoeg volle kerk, dat Theo 50 jaar lang zijn beste 
krachten heeft gegeven aan de parochie en de kerk, als collectant, lid van 
de financiële commissie en vele tientallen jaren als koster in de Goede 
Herderzaal en de Lucaskerk. Dat deed hij altijd in alle eenvoud en 
bescheidenheid. Nu hij bijna 80 is en het wat kalmer aan moet doen, 
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coördineert hij nog veel activiteiten voor de 
parochie, zoals de kerststal, het knippen en 
verzamelen van de palmtakjes voor de viering 
van Palmzondag en nog veel meer. Theo is en 
blijft iemand, die 24 uur paraat is en altijd 
bereid is om te helpen. Het applaus, dat daarop 
volgde van de kerkgangers, was warm en 
welgemeend. Het was voor hem een volkomen 
verrassing, waar hij overigens heel blij en 
dankbaar om was. Hij heeft die Pinksterdag dan 
ook in verbondenheid met zijn familie en 
collega’s gevierd en hij kijkt terug op een mooie, 
warme dag van waardering en dank. 

 
Geloofsbelijdenis. 

Fresco Concilie van Nicea   Giovanni Guerra (1588 – 1590) Bron: Vaticaan 

 
Tijdens een eucharistieviering of Woord- en Communieviering spreken we 
na de overweging de geloofsbelijdenis uit.  
Wist u dat de uitgebreide versie van de geloofsbelijdenis dit jaar maar liefst 
1700 jaar bestaat? Om precies te zijn bestaat de geloofsbelijdenis sinds 14 
juni 325 en is geformuleerd tijdens het eerste christelijke oecumenische 
concilie van Nicea. Dit concilie werd gehouden in het toenmalige Nicea, 
het huidige Iznik in Turkije en onder heerschap van keizer Constantijn.  
Vertegenwoordigers van alle christelijke geloofsgemeenschappen uit alle 
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windstreken kwamen hier bij elkaar. Doel van dit concilie was om eenheid 
in de Kerk te bereiken en om het christelijk geloof in de drie-enige God te 
bevestigen. Dit gebeurde in een tijd dat de wereld net zo onrustig, ongelijk 
en verdeeld was als in de huidige tijd.  
Uiteindelijk werd de Geloofsbelijdenis van Nicea vastgesteld. Het 
uitspreken van het Credo of Geloofsbelijdenis geeft ons wereldwijd als 
gelovigen een diepere verbinding met elkaar. We drukken niet alleen onze 
persoonlijke relatie met God uit, maar ook onze verbondenheid met de 
hele kerkgemeenschap. 
Wereldwijd worden op dit moment activiteiten georganiseerd rond de 
verjaardag van Nicea en zo ook in Nederland. Op zaterdag 14 juni om 14.00 
uur wordt in de Sint-Janskerk in Gouda een feestelijke, oecumenische 
Nicea-viering gehouden. U bent hierbij van harte welkom.  
Ook zijn er verschillende informatieve documenten uitgebracht. Kijk 
hiervoor eens op de websites van de raadvankerken.nl , oecumene.nl en 
oikoumene.org  
Dieudonnée Jetten – de Klerk 
 
Ik voel mij overal thuis in de parochie. 
Interview Theo van Gestel 

Theo, waar kennen mensen jou van? 
Misschien zijn er nog mensen die me kennen van 
het koor van de kerk aan de Gasthuisring (Maria 
van Altijddurende Bijstand).Dat is al lang geleden. 
Die is begin zeventiger jaren gesloten. Het koor 
werd opgeheven, en samen met de leden van het 
Theresiakoor zijn we een nieuw koor begonnen; 
koor “ De Veldhoven”. 
Het orgel van de Gasthuisring kwam oorspronkelijk 
uit paterskerk aldaar, die eerder al als 
parochiekerk dienst deed. Na sluiting van de kerk, 

werd het orgel verplaatst naar de Theresiakerk, geheel door vrijwilligers, 
onder supervisie van het parochiebestuur. Bij die overplaatsing was ik ook 
betrokken. In de Theresiakerk hield ik ook het uurwerk bij. Een grote 
machine met gewichten die af en toe op tijd gezet moest worden. En als 
het uurwerk stil viel, werd ik erbij gehaald. 
Theo is altijd bezig in het Goirke. “Ik word voor van alles gevraagd, vooral 
voor de kleinere technische klusjes. Samen zijn we kerk. Ik voel me overal 

http://www.raadvankerken.nl/
https://d.docs.live.net/da496be8ce6ad803/Documenten/Parochie/nieuwsbrieven/2025/oecumene.nl
http://www.oikoumene.org/events/nicaea-2025
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thuis: ook in andere torens. Daar kom ik ook via de technische commissie. 
We worden gemakkelijk geroepen en komen graag ‘opdraven’.” 
Jij bent eigenlijk een echte peerkedonderspersoon? “Ja, maar ik ben niet 
zozeer gebouw-gebonden. Bij de Hasseltse kapel help ik ook om een 
voorbeeld te noemen. Bij de Kaarskensprocessie vanaf de Hazelaar zorg ik 
voor licht en geluid ‘als dat gaat lukken’, zegt Theo heel bescheiden.  
Het koor waarin Theo zingt is het Gemengd Koor Goirke. Het repertoire is 
heel breed: van klassieke kerkmuziek in het Latijns, Gregoriaans tot 
Nederlands en Duits en Engels. Ook steeds meer van hedendaagse 
componisten.  
Wat trekt jou in dat koor? Theo: “Saamhorigheid en elkaar ondersteunen. 
Dat is met mijn andere activiteiten in feite ook zo. Ook als het koor niet 
hoeft te zingen kom ik toch naar de kerk. Jammer dat ik daarin een van de 
weinigen ben .” 
Het koor heb ik zien teruglopen van 40 naar 14 leden. “ De ledenstop is 
opgeheven” zeg ik altijd maar, Hoe raken we aan nieuwe leden? Moet het 
koor dit zelf oplossen? Als er niets gebeurt, is straks meer dan 100 jaar 
traditie opgelost in de eeuwigheid.  
Wordt de kerk dan gevormd door een bepaald soort mensen dan, dat je 
daar wilt zijn? “Nou, ik ben er mede vanwege koor en techniek. Dat heb ik 
van jongs af gedaan. Daardoor ben ik met kerk vergroeid geraakt en voel ik 
me thuis in de kerk. “ 
Maken wij genoeg gebruik van talenten van mensen? Theo: “Ik denk dat wij 
meer mensen nodig hebben die het talent van anderen kunnen zien. We 
weten te weinig van elkaars talent. De onderlinge communicatie tussen 
individuele mensen kan veel beter. Jammer dat mensen snel naar huis 
gaan na de viering. We weten te weinig hoe ze heten en wat ze doen. Maar 
het is wel lastig om daar aan te werken. Zou het bij de Nederlandse cultuur 
horen?. Er zijn culturen waar mensen een hechtere band met elkaar 
hebben. Zou ons individualisme vastzitten aan ons huidig tijdsgewricht?. 
Er zijn wel kleine eilandjes waarbinnen mensen intensief contact hebben. 
Een leuk voorbeeld hoe we mensen kunnen betrekken is Open 
Monumentendag. Daar ben ik bij aanwezig. Als ik bruikbare ideeën heb, 
kom ik daarmee voor de dag.” OMD vindt Theo iets heel moois. De kracht 
ervan is dat er mensen over de vloer komen die we anders nooit zien. Maar 
ja… zucht Theo… dat heb je met Eerste Communie ook. Dat is ook maar 
voor een moment.” Theo vindt toch het samen bezig zijn daarbij belangrijk. 
“En ja, ik doe dat niet alleen voor mezelf.” 
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We hebben het nog even gehad over de missionaire parochie. Theo is bang 
dat Missionaire Parochie niet past in deze tijd, en kan daarbij ook niets 
betekenen. Theo is meer een denker en een werker, niet zozeer een prater. 
“Daarvoor moet je in de wieg gelegd zijn. Je moet ook wel bekwaam zijn om 
iets te leren. Ook als je jong bent is het niet vanzelfsprekend om daar 
ontvankelijk voor te zijn. Vroeger was het: ‘niet praten maar werken!’ , en in 
die geest leven nog altijd veel mensen. 
Wat wil je zelf nog graag kwijt aan de lezer, Theo? “Ik zou het niet weten.  ik 
sta niet zo snel voorop met verhaaltjes. Het kerkbezoek op ‘t Goirke baart 
me zorgen. Het Goirke is een wijk waarin weinig jonge gezinnen wonen, 
dus het is afwachten wat in dat opzicht de toekomst ons brengen zal. Wie 
zijn er per toren actief die iets kunnen organiseren waar mensen op af 
komen? De mensen die in het Goirke betrokken zijn, zijn over het algemeen 
positief over hoe het gaat, al zijn er natuurlijk altijd verbeterpunten. 
Iedereen doet zijn best, alleen bij de ene lukt het beter dan bij de andere”  
Theo, heel fijn dat jij zoveel bijdraagt aan de voortgang van de parochie!  
Peter Derks.  
 
Lindy is geen kerkganger, maar religieus heel ontvankelijk. 

Op vrijdagmiddag 23 mei was ik 
op bezoek bij Lindy. 
Lindy is een vrouw van een jaar of 
zestig. Een paar jaar geleden 
mocht ik de uitvaart van haar 
maatje doen. Sindsdien kom ik af 
en toe bij haar op bezoek. 
Inmiddels komt Lindy ook graag 
naar de gespreksgroep van de 

Lucaskerk, op maandagmiddagen. 
Lindy is geen kerkganger. Maar religieus is ze beslist. 
Op een gegeven moment vertelde ik haar ook iets over de Missionaire 
Parochie. Benieuwd wat ze er van zou vinden. Hoe kijkt ze aan tegen ‘je 
geloofservaringen delen’? 
Ze begon over haar oma. Daar had ze een enorm hechte band mee, sterker 
dan met haar eigen moeder. Het gaat over een jaar of twintig geleden. 
Lindy: “En als ik dan van mijn huiskamer naar de garage liep, dan rook ik af 
en toe mijn oma. Echt heel sterk. Ik kon er niet buiten. Ze was er weer. En 
dat bleek dan iedere keer een teken te zijn dat er iets met mijn moeder 
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was. Dat mijn moeder mij nodig had. Dat bleek altijd te kloppen.” Ook haar 
overleden maatje Ton heeft ze lange tijd dichtbij gevoeld. Ton gaf haar nog 
steeds tekenen. Hij hielp haar. “Maar nu het mij weer goed gaat, ervaar ik 
Ton minder aanwezig. Peter, als je hulp nodig hebt, zijn je dierbare 
overledenen dichterbij als je je daarvoor open kunt stellen. Als je ze minder 
nodig hebt, zijn ze verder weg. Nou, dan stel je je ook minder open. Het is 
net als met dat verhaal van die voetstappen in het zand. Je weet eerst niet 
dat je gedragen wordt juist als je je alleen voelt. Maar dan bid ik. Dat werkt 
ook.” 
Lindy vindt het woord ‘God’ een lastig woord, al heeft ze dat van huis uit 
wel meegekregen. “De geestelijke wereld is veel groter. Bij God denk ik al 
snel aan iets statisch. Maar het is rijker voor mij geworden, en voller en 
overvloediger, meervoudiger. Duidelijk is voor mij dat we begeleid worden. 
Mijn oma was van Duitse afkomst. Op een bepaald moment luisterde ik 
naar sky radio. Ineens schakelt de radio over op een Duitse zender met een 
lied dat ik kende van mijn oma. Nee, in toeval geloof ik niet meer.” 
Als je dan denkt aan de Missionaire Parochie, vanuit een streven om meer 
geloof(servaringen) met elkaar te delen, dan geeft Lindy aan: “Sta open 
voor mensen die ook niet zomaar in toeval geloven; er zijn zoveel mensen 
met bijzondere ervaringen. Gelukkig dat ik ze in deze parochie wel met 
anderen kan delen.”   
Ik neem afscheid van Lindy. En ik groet nog even Ton bij zijn foto met een 
brandend kaarsje. 
Peter Derks. 
 
Vieringen in de komende periode. 
Goirkese kerk: 

- Zondag 15 juni 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 22 juni 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 29 juni 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 6 juli 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 13 juli 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 
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Padua: 
- Zaterdag 14 juni 16.00 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
- Zaterdag 21 juni 16.00 uur woord- en communieviering 

Jos Langenhoff en Bert Jacobs. 
- Zaterdag 28 juni16.00 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
- Zaterdag 5 juli 16.00 uur woord- en communieviering 

Gerard Stevelink en Theo Marcelis. 
- Zaterdag 12 juli 16.00 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
 
Parochiecentrum Enschotsestraat 124. 

- In verband met de vakantie van Gerard zijn er 12, 19 en 26 juni geen 
vieringen op donderdagochtend. 
Daarna weer elke donderdag 9.00 uur viering. 

 
Petrus Donderskerk: 

- Zondag 15 juni 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 22 juni 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 29 juni 11.00 uur woord- en communieviering 
Ruud Vugs en Theo Marcelis. 

- Zondag 6 juli 11.00 uur woord- en communieviering 
Gerard Stevelink en Bert Jacobs. 

- Zondag 13 juli 11.00 uur eucharistieviering 
Theo te Wierik. 

 
MFA ’t Kruispunt: 

- Zondag 15 juni 9.30 uur woord- en communieviering 
Angéle Spijkers. 

- Zondag 22 juni 9.30 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar. 

- Zondag 29 juni 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 6 juli 9.30 uur woord- en communieviering  
Angéle Spijkers. 
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- Zondag 13 juli 9.30 uur, eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 
 

Kapel de Duynsberg: 
- Zaterdag 14 juni 16.00 uur woord- en communieviering 

Angéle Spijkers. 
- Zaterdag 21 juni 16.00 uur eucharistieviering  

Marijn van de Laar. 
- Zaterdag 28 juni 16.00 uur woord- en communieviering 

Peter Derks.  
- Zaterdag 5 juli 16.00 uur woord- en communieviering 

Angéle Spijkers. 
- Zaterdag 12 juli 16.00 uur eucharistieviering 

Marijn van de Laar. 
 
Lucaskerk:  
U kunt de vieringen via livestream volgen. 
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen 
en bezinning, online kerkdienst. 
Of scan nevenstaande QR-code. 

- Zondag 15 juni 11.00 uur Vormselviering 
Deken van Aken en Peter Derks. 

- Zondag 22 juni 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zondag 29 juni 11.00 uur Jubileumviering Katharsis 
Angéle Spijkers 

- Zondag 6 juli 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 13 juli 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
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Overleden parochiaan: 
 

    
  27 mei:  Cato Grundeken, 94 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene gegevens: 
Website www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail  info@parochiepeerkedonders.nl 
Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur) 

Voor noodgevallen (van 08.00 uur – 20.00 uur) 
  06-5199 0105 
Bank  Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 5-6 juli. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 27 juni, 18.00 uur. 
 
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas 
niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas 
drie weken later. 
Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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