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Nieuwsbrief Aflevering 2026-01
10-11 januari 2026

In deze aflevering:
- Agenda komende periode.
- Nieuwjaarswens.
- Bezoek bisschop Gerard de Korte.
- Bezoek kerststal Petrus Donderskerk.
- Kerstpakketten.
- Dondersstenen.
- Kerst-inn 2025
- Interview Marjolein en Chantal.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Agenda komende periode.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie en daarbuiten te gebeuren?
In de nieuwsbrieven en op de website vindt u verdere informatie.

Elke week Doneren “weeggeefkast”, voor en na de
viering. Lucaskerk.

11 januari Eerste communie en aansluitend
gezinsviering, 09.15 uur. Lucaskerk

11 januari Sterrentocht, 17.00 uur. Centrum Tilburg.

12 januari Gespreksgroep, 14.00 uur. Lucaskerk

14 januari Onlinegespreksgroep, 19.30 uur. Vanuit
thuis.

15 januari Vredeszingen, 18.30 uur. Heuvelsekerk.

15 januari Godsdiensten van Abraham, 19.30 uur.
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Wijkcentrum Zuiderkwartier.

21 januari Gespreksgroep Tilburg Noord, 19.30 uur.
Huiskamer Marian.

29 januari 2026 Relifeest, 15.00 uur. Start Lieve
Vrouweplein.

1 februari 2026 Familiepastoraat, 9.30 uur. Lucaskerk.

7 februari Switch 20-jarig bestaan, 18.00 uur.
Petrus Donderskerk.

23 t/m 28 september Pelgrimsreis Lourdes

Nieuwjaarswens.

Beste nieuwsbrief lezers

Aan het begin van dit nieuwe jaar mogen wij onze
weg vol vertrouwen in Gods handen leggen. Moge
het jaar dat voor ons ligt een tijd zijn van genade,
groei en hernieuwde hoop. Wij danken de Heer
voor alles wat het afgelopen jaar ons heeft
gebracht: de vreugden die ons hart verwarmden,
maar ook de beproevingen die ons dichter bij
Hem hebben gebracht en ons hebben geleerd te
vertrouwen op Zijn liefde.

Moge Jezus Christus ons licht zijn op elke stap die
wij zetten, vooral wanneer de weg onzeker of
moeilijk lijkt. Dat Zijn woorden ons mogen leiden in onze keuzes en ons
inspireren tot liefde, vergeving en barmhartigheid tegenover iedereen die
wij ontmoeten. Moge de Heilige Geest ons verstand verlichten en ons hart
vervullen met vrede, zodat wij durven leven vanuit geloof en hoop.Wij
vragen ook de voorspraak van Maria, onze Moeder, dat zij ons mag
begeleiden en beschermen, en ons mag helpen om steeds opnieuw “ja” te
zeggen tegen Gods wil in ons leven. Moge ons geloof verdiepen, onze liefde
oprecht zijn en onze hoop standvastig blijven, zelfs in tijJden van
onzekerheid.

Dat dit nieuwe jaar een jaar mag zijn waarin wij aandacht hebben voor
elkaar, waarin wij oog hebben voor wie kwetsbaar is, en waarin wij bouwen
aan rechtvaardigheid en vrede. Moge God u en uw dierbaren rijkelijk
zegenen met gezondheid, kracht en innerlijke rust.

Een zalig en gezegend, hoopvol en liefdevol nieuwjaar toegewenst.
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Pastoor Frank Lemmens namens het pastorale team en het
parochiebestuur.

Wiljij ook bij God horen? Eerste Communie en gezinsviering op 11
januari

Op zondag 11 januari zal er weer veel leven zijn in onze parochie.

Om 9.15 uur komen de communicanten bij elkaar in het kerkzaaltje van de
Lucaskerk.

We gaan dan het verhaal van de twaalfjarige
Jezus naspelen in de kerk. Daarbij maken we
mee dat Jezus al als kind stevig in gesprek ging
met de joodse leiders. Hij wist van geen
ophouden. Hij verlangde ernaar om leven en
leer dicht bij elkaar te brengen.

Om 11.00 uur is er een gezinsviering. Daarin
komen twee bijbelfragmenten bij elkaar. Eerst
horen we over Jezus in de tempel, in gesprek
met leraren. Vervolgens gaat het over zijn
doopsel. Het doopsel is voor Jezus een manier
om zijn geloof te bevestigen: hij verbindt zich met volle overtuiging met
God.

Het thema van de viering is dan: ‘Wil jij ook bij God horen?’

Voorgangers zijn pastor Marijn van de Laar en Peter Derks. Mijntje en
Janine zingen weer hun mooiste liederen, begeleid door Ton en Jeannau.

Tilburgse Sterrentocht op 11 januari 2026

De vierde Tilburgse Sterrentocht trekt op 11 januari
2026 door de Tilburgse binnenstad. De parade
start om 17.00 uur bij het Paleis-Raadhuis en op
het fraai gerenoveerde Willemsplein. Tussen 18.30
uur en 19.00 uur is de stoet weer terug. Doe mee!
Loop mee! En kom in ieder geval kijken!

Tip: sluit je aan, met of zonder lampion, bij
Connecting-jongerenpastoraat van de
Norbertijnenparochie en Parochie Peerke
Donders.

~3~



Gespreksgroep 12 januari 14.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk
Voor sommige mensen is leven vooral:
overleven. Een voortdurende strijd om
overeind te blijven. Ze strijden tegen de
wereld, strijden tegen zichzelf, tegen hun
eigen onmacht... een strijd die niet te
winnen lijkt. Het lijkt het menselijk lot. ‘Is
dit nu alles wat het leven te bieden heeft?’.
Van mystici kunnen we leren dat twijfel het
begin kan zijn van iets nieuws. We kunnen dan niet anders meer dan het
oude vertrouwde los te laten omdat het niet meer voldoet. We kunnen niet
anders dan te stoppen om te proberen onszelf te redden.

Jezus zegt: laat je onderdompelen, laat je dopen, sta open in het leven,
geef je over (aan de Eeuwige). ‘Want wie zijn leven wil behouden, zal het
verliezen.’ (Lc.9,24)

Maar dat is nog niet zo gemakkelijk! Geloven wij daarin? Hoe werkt dat in
ons leven?

Voel je welkom in de gespreksgroep op 12 januari 14.00 uur. Aanmelden is
niet nodig.

Peter Derks.

Een nieuw begin in 2026: Voeg in bij de Online Gespreksgroep op de
tweede woensdagavond van de maand

Op woensdagavond 14 januari om 19.30 uur gaan
we weer verder met het boek ‘Eindelijk thuis’ van
Henri Nouwen. We gaan in het gesprek met de
wijsheid die Nouwen ontvangen heeft bij zijn
meditatie bij het schilderij van Rembrandts
Verloren Zoon.

Nouwen heeft het over één van de grootste
uitdagingen van het geestelijk leven: Gods
vergeving aanvaarden. Wij mensen kunnen zo
vastzitten aan fouten die we ooit maakten, schrijft
Nouwen. Waarom accepteren we niet dat God
een nieuw begin met ons wil maken? Het is zo jammer om je ‘verloren
zoon’ te blijven voelen.




Maar ‘om vergeving te ontvangen moet men wel bereid zijn om God God te
laten zijn, om Hem de kans te geven alles te genezen, herstellen en
vernieuwen. Zo lang ik dat nog gedeeltelijk zelf wil doen, stelik me
tevreden met deeloplossingen (...)’ (bladzijde 61).

Genoeg om onze eigen ervaringen naast te leggen.

Doe je mee: meld je aan bij
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl Dan ontvang je een link
om thuis vanachter je laptop in te voegen.

Vredeszingen op 15 januari

Sy Poetin weet van geen ophouden.

ng mee voor de Netanyahu ook niet. Maar volgens

deskundigen wordt één van de meest
mensonterende oorlogen in Myanmar
uitgevochten.
Maar waarom oorlogen vergelijken als
‘erg en minder erg’. Wij kunnen ons
amper voorstellen wat 1 op de 6
wereldburgers meemaken die in een

vrede!

conflictsituatie moet leven.

En wat kunnen we dan doen?

We kunnen onze stem laten klinken. Protesteren voor ambassades. Lid
worden van Amnesty International. En vredesliederen zingen.
Vredesliederen die zijn als gebeden die over grenzen heen gaan.

Zing je ook een keertje mee met de Raad van Kerken?

Dan zien we je graag op donderdag 15 januarivan 18.30 uur-19.15 uur
voor de Sint Jozefkerk aan de Heuvel. Groeten, Helga en Peter

Feest op 29 januari op het Lieve Vrouwenplein en
in het Stadhuis

De Codrdinatiegroep Interreligieuze Dialoog Tilburg
nodigt je uit voor Toe Bisjwat, het Joodse Nieuwjaar
van de Bomen, op 29 januari 2026

We openen rond 15.00 uur bij de Dialoogboom aan
het Lieve Vrouweplein. Daarna gaan we naar het
Stadhuis.
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MAVO-scholieren presenteren filmpjes,

we maken een kunstwerk, we eten samen (18.00 uur) en er zijn gesprekken
aan dialoogtafels (19.00 uur). Om 20.00 uur sluiten we af.

De bijeenkomst is bedoeld voor oud en jong, voor mensen met en zonder
veel geloof: om nieuwe verbindingen mogelijk te maken.

Je kunt het hele feest meemaken of deelnemen aan onderdelen. Voor het
eten is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden en meer
informatie: relifeest@yahoo.com

Jonge gezinnen save de date: 1 februari

Op zondag 1 februari vieren we dit
jaar Maria Lichtmis.

De Initiatiefgroep Familiepastoraat
heeft die zondag uitgekozen om haar
tweede Familiezondag aan te bieden.
Ouders met kinderen in de leeftijd
van 2 tot 18 jaar zijn welkom voor een
bijzonder programma, aanvang 9.30
uur in de Lucaskerk. De groep wordt ingedeeld in 2 -7 jaar, 7-11 jaar, 11-18
jaar en een groep volwassenen.

Daarnais er om 11.00 uur een gezinsviering.

Voor Eerste Communicanten en hun ouders is dit onderdeel van de Eerste
Communievoorbereiding.



mailto:relifeest@yahoo.com

rv v ' vy vy vy
SWITCH IS 20 JAAR!

En dat willen we samen met jou vieren! In
de Switchviering van zaterdag 7 februari
om 19:00 nodigen we je uit om dit samen

met ons te doen. ?,t '
Maar dat is nog niet alles! Oud-leden en W C"\
andere vrouwen die zich met Switch

verbonden voelen kunnen van tevoren
mee komen repeteren, zodat we samen
als één groot 20-jarig koor kunnen zingen.
Na de viering is er ook nog een borrel. Je mag met alles mee
komen doen (zingen, vieren, feesten), of met een stukje van het
programma.

Wil je mee komen repeteren r . '
en/of borrelen? Het is fijn als je |om ie mee vieren en zingen?

: : Wanneer? Zaterdag 7 februari
van tevoren je aanmeldt via een Samen oefenen: 18:00

mailtje (koorswitch@hotmail.com) Samen vieren: 19:00
of een berichtie naar onze Samen feesten: 20:00
socials, maar ook zonder Waar? Petrus Donderskerk,
aanmelding ben je welkom! L Enschotsestraat 124, Tilburg




Bezoek van bisschop Gerard de Korte.

Afgelopen 14 december heeft onze
bisschop, Mgr. Gerard de Korte, samen
met Pastoor Lemmens en Pastor van de
Laar de eucharistie gevierd in de
Lucaskerk om 11 uur. De bisschop heeft
er een gewoonte van gemaakt om in die
weekenden, dat hij geen zwaarwegende
verpllchtmgen heeft de verschillende parochies in zijn bisdom te bezoeken
en met de gelovigen de eucharistie te vieren.

Zondag was de Lucaskerk aan de beurt;
het was de 3e zondag van de Advent,
waarin het evangelie van MattheUs
vertelt, dat Johannes de Doperin de
gevangenis zit. Hij stuurt zijn leerlingen
naar Jezus die Hem moeten vragen of
Hij de beloofde komende Messias is.
En Jezus geeft hun als antwoord: "Kijk
om je heen, blinden zien, doven horen en aan armen wordt goed nieuws
verkondigd." In zijn preek gaf de bisschop ons heel bemoedigende
woorden mee om in deze bedreigde en voor veel mensen ook moeilijk te
begrijpen wereld vooral ook te zoeken naar alle goeds, dat er om ons heen
gebeurt.

Na de mis nam de bisschop alle tijd om
tijdens het koffiedrinken met mensen
contacten te leggen. De aanwezige
kerkgangers waren erg positief over deze
gebeurtenis en ook de bisschop kon
terugkijken op een mooie viering in een
warme kerk.




Bezoek Kerststal Petrus Donderskerk.

Op donderdag 18 december zijn de kinderen van
de BSO en van de kleuterklassen van Oculus in de
kerk de kerststal komen bewonderen. Ruim 40
kinderen met begeleiding en instrumentjes
zorgden voor een oorverdovend kabaal in de kerk.
Met Evert op de
piano zijn een
aantal

kerstliedjes
samen gezongen en daarna mochten de
kinderen per groep de kerststal bekijken.
Het werd vanzelf heel rustig en stilen
Jezus kon op tijd aan zijn middagdutje
beginnen. Een bijzondere bijeenkomst en
we gaan in 2026 ook nog een paar keer

iets voor deze groep organiseren in de kerk.

Kerstpakketten.

7, Op zaterdag 20
o« W 4-«.1-::‘ ¥/| december zijn door
% AP RIS ijkorganisatie de

Ring (Hoefstraat) 50
kerstattenties
bezorgd bij mensen
die wel een
klemlghe|dje verdiend hadden afgelopen jaar.
Met 10 vrijwilligers zijn ze die ochtend
rondgebracht en de reacties waren heel
positief. De attenties waren op donderdag
gemaakt in de Petrus Donderskerk. Een jaarlijks
gebeuren zo rond Kerstmis waarin een aantal
mensen licht en liefde wordt gebracht.




De Dondersstenen.

Zondag 21 december was de laatste bijeenkomst
van de Dondersstenen: in het nieuwe jaar staan er
geen bijeenkomsten meer gepland. We hebben het
verhaal gelezen van ‘het Engelenhuis’. Alle engelen
zijn druk met de voorbereidingen van de kerst:
nieuwe jurken, dure woorden, glanzende krullen in hun engelenhaar en het
koor zingt foutloos de moeilijkste liedjes. De kleine engel ziet alles vol
verbazing aan: is dat nou wat de engelen nodig hebben om de aarde te
bereiken? Als het alle andere engelen niet lukt om de aarde te bereiken,
spreekt de kleine engel de eenvoudige woorden
‘vrede op aarde’.
Daarmee bereikt ze de
mensen op aarde en zet
ze aan om elkaar
opnieuw het oude
verhaal over Jozef en
Maria te vertellen....

We hebben hierover doorgepraat, gezongen en een mooie engel
geknutseld. Het was een fijne afsluiting voor de Dondersstenen. Vanaf het
nieuwe jaar zijn de kinderen van 4 — 12 jaar altijd welkom in onze parochie,
maar zeker ook in de gezinsvieringen en de bijeenkomsten van het
familiepastoraat.

De werkgroep van de Dondersstenen wenst iedereen Zalig Kerstfeest en
een gloedvol 2026!

Kerst-Inn 25 december: de herberg stond helemaal open!

In november vroegen mensen op de Inlooplunch enin de parochie al: is er
dit jaar weer een Kerst-Inn?

Mensen willen hun kerstdagen op tijd invulling geven. Sommigen vrezen
ook de eenzaamheid. Maar als er Kerst-Inn is, op Eerste Kerstdag, hoef je
je niet alleen te voelen.

Gelijk bij de opening om 13.30 uur stroomde de zaal van het Jeugdcentrum
aan de Beneluxlaan vol.
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Veel rolstoeltaxi’s stonden er aan de deur van het jeugdcentrum en vaak
riepen mensen elkaar op afstand een hartelijk welkom toe (in deze relinie).
Er was veel te eten en te drinken. Met bijzondere
dank aan kinderen en kleinkinderen van onze
ervaren vrijwilligers die graag met schalen en
dienbladen rondgingen. Hoe kun je als jongere je
Eerste Kerstdag nou beter invullen dan door cake,
koffie en een advocaatje uit te delen; daar word je
zelf toch ook hartstikke blij van...?!!

Niet alleen voor gasten uit de wijk en van verder
weg, maar ook voor onze vrijwilligers is de Kerst-
Inn een betekenisvolle invulling van Kerstmis. We
hebben elkaar weer een mooie Eerste Kerstdag
gegeven. Ook waardering voor mensen die hun
eigen familie een uurtje verlieten om hun betrokkenheid te tonen!
Dankjewel allemaal!

Bijzondere dank ook aan onze sponsoren.

Wij hebben alweer zin in de Paaslunch. Wie weet....

Peter Derks.

HEB OOG VOOR ELKAAR!

Interview Chantal en Marjolein, Connecting-jongerenpastoraat

Op dinsdagavond 30 december hadden we met onze jongeren de laatste
Connectingavond van het jaar. We maakten lampions voor de Sterrentocht
en hadden een korte viering -met geloofsgesprek- bij de kerststal. Na
afloop interview ik Chantal en Marjolein over hun ervaringen met kerk en
Connecting. Wouter is erbij omdat hij aan de redactie van Mooi
Meegenomen (parochieblad Norbertijnenparochie) heeft beloofd om ook
iets te schrijven over Connecting.

Chantal zit al jaren in de vormselwerkgroep van Peerke. Marjolein ook.
Marjolein zingt ook bij Switch en in het verleden heeft ze ook communie-
en huwelijksvoorbereiding gedaan. Dat is al lang geleden.

En nu zitten jullie beiden bij Connecting. Hoe is dat?

Chantal: Ik vind het leuk om met jongeren bezig te zijn. Zij hebben
vernieuwende ideeén en ik vind het fijn om daar met hen over na te denken
en over te praten. Hoe denken zij?
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Marjolein: Wij denken vaak in vaste patronen. Jeugdigen groeien in een
totaal andere wereld op dan wij ‘ouderen’.

Chantal: Geloof klinkt altijd zwaar terwijl het niet zwaar hoeft te zijn; het zit
vaak in kleine dingen. De Heilige Geest in kleine dingen. Peter, je zei straks
in de viering dat je vandaag tijd tekortkwam en dat je toen een telefoontje
kreeg van iemand die zijn afspraak wilde verzetten. Die afzegging ervaarde
je als een cadeautje Van Boven (geen toeval). En zo zit geloof in kleine
dingen. Bijvoorbeeld ook in mensen die net op het goede moment op je
spoor komen (geen toeval).

Marjolein: Mensen die je goeiedag zeggen, ik heb jou gezien (cadeautje).
Een appje sturen op een feestdag en laten merken dat je aan iemand
denkt. Je kunt zelf luisteren naar de stem die in je is om iets goeds te doen
en door te geven. Dat is iets van God in het alledaagste leven.

Chantal: Ik wil graag de jongeren laten ervaren dat het om veel meer gaat
dan iedere week naar de kerk gaan. Ik had thuis een ‘gelukspot’. Als ik aan
mijn zoon op het einde van de dag vroeg ‘hoe was het’, vroeg ik altijd ook
naar de goede dingen; dan slaap je beter. Het goede wordt vaak niet
belicht en krijgt te weinig aandacht. Ik wil dat graag de kinderen laten
ervaren. We hebben vanavond lampions gemaakt. We leren elkaar weer
beter kennen bij dat informeel aan iets werken; iedereen mag er zijn op zijn
of haar eigen manier.

Wouter: Is dat voor jullie anders dan met scouting?

Chantal: Voor mij is geloof ‘verbinding’. Dat is niet iets exclusief kerkelijks.
Dat gaat juist ook door in de samenleving.

Wouter: Waar hoop je op voor deze jongeren?

Marjolein: Ik hoop dat ze het goede kunnen blijven zien in de dingen om
hen heen.

Chantal: Ik hoop dat zij het goede ook doorgeven. We maken elkaar daarop
attent.

Vrijdag heb ik een begrafenis. Mijn kinderen hoef ik niet te vragen om mee
te gaan om met hun aanwezigheid een steun te zijn voor anderen. Dan heb
ik het goede doorgegeven: ze zijn er voor de familie; dat doet me goed. We
zaaien veel en zien dan ook een stukje oogst. Ik zie bij deze connecting-
jongeren hoezeer ze vertrouwen: ze durven zich te uiten in de groep.
Marjolein: Ik oogst altijd heel veel. Ik ben een onverwoestbare optimist.
Dat werkt ook wel eens tegen me maar ik blijf toch altijd eerst naar het licht
kijken en niet naar het donker. Ik kan ook niet tegen mensen die in het
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donker zitten. Ik heb een paar mensen op sleeptouw die ik zo veel mogelijk
probeer in het licht te zetten. Ik zag dat ze overal langs glipten: geen
familie, geen vangnet, zien ook niet de mogelijkheden van hulpinstanties
en dergelijke....

Ookin Connecting is er veel zorg om elkaar (jongeren én werkgroep).
Wouter:: wat zouden jullie missen als je niet in Connecting zou zitten?
Marjolein: Ik kan hier mijn gevoel, wat er in mij leeft aan geloof, waar ik
voor sta... handen en voeten geven. In Connecting word ik ook mijn eigen
geloof bewuster.

Chantal: De zorg voor een ander zit in mijn
lijf; daarvoor ben ik naar Connecting/kerk
gekomen. Mensen stellen mij soms de
vraag: waarom de kerk? Ik wil laten zien dat
erveel meer te vinden is in kleine dingen. Ik
zie dat kerk veel voor mensen kan
betekenen.

Peter: Wat zouden jullie de lezers tot slot ‘in
een enkel woord’ nog willen meegeven?
Marjolein en Chantal: Heb oog voor elkaar!
Chantal en Marjolein, veel dank!

Peter Derks.

Vieringen in de komende periode.
Goirkese kerk:
- Zondag 11 januari 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 18 januari 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 25 januari 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 1 februari 9.30 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink..
- Zondag 8 februari 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
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Padua:

- Zaterdag 10 januari 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

- Zaterdag 17 januari 16.00 uur woord- en communieviering
Bert Jacobs en Theo Marcelis.

- Zaterdag 24 januari 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

- Zaterdag 31 januari 16.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Gerard Stevelink .

- Zaterdag 7 februari 16.00 uur woord- en communieviering
Bert Jacobs en Gerard Stevelink.

Parochiecentrum Enschotsestraat 124. (Elke donderdag 9.00 uur viering.)

Petrus Donderskerk:

- Zondag 11 januari 11.00 uur eucharistieviering

- Theo te Wierik.

- Zondag 18 januari 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

- Zondag 25 januari 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

- Zondag 1 februari 11.00 uur woord- en communieviering
Theo Marcelis en Gerard Stevelink.

- Zaterdag 7 februari 19.00 uur Switchviering.

- Zondag 8 februari 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik en Gerard Stevelink.

MFA 't Kruispunt:

- Zondag 11 januari 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

- Zondag 18 januari 9.30 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.

- Zondag 25 januari 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

- Zondag 1 februari 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
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- Zondag 8 februari 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Kapel de Duynsberg:

- Zaterdag 10 januari 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

- Zaterdag 17 januari 16.00 uur woord- en communieviering
Henny Spooren.

- Zaterdag 24 januari 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

- Zaterdag 31 januari 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.

- Zaterdag 7 februari 16.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.

Lucaskerk:
U kunt de vieringen via livestream volgen.
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en
bezinning, online kerkdienst.
Of scan nevenstaande QR-code.
- Zondag 11 januari 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 18 januari 11.00 uur woord- en
communieviering
Henny Spooren.
- Zondag 25 januari 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 1 februari 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 8 februari 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar en Peter Derks.

Hasseltse Kapel:
- Maandag 2 februari: Maria Lichtmis. 10.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
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http://www.parochiepeerkedonders.nl/

Overleden parochianen:

: H.ar,rie N\ouwens, 86 jaar.
d 'tsaers, 96 jaar.

Algemene gegevens:
Website www.parochiepeerkedonders.nl

E-mail info@parochiepeerkedonders.nl

Bereikbaar 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
Voor noodgevallen (van 08.00 uur —20.00 uur)
06-5199 0105

Bank Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 31 januari-1
februari.

Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 23 januari, 18.00
uur.

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas
niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas
drie weken later.

Redactie via: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl
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