
Stille Zaterdag – Wachten in het duister  
 

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan 

Pasen. De Kerk herdenkt Jezus’ verblijf in zijn graf. 

Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij 

aanvang van de vreugdevolle Paaswake. 

 

Inspiratietekst 

“In de stilte tussen dood en leven ademt een hoop 

die nog geen woorden heeft.” 

 

 

De heilige leegte 

Er is geen verhaal vandaag. Geen woorden, geen 

wonderen, geen licht. Alleen stilte. De stilte van een graf, de stilte van een wereld die 

niet weet hoe het verder moet. Het is de dag van het niet-weten, van het wachten zonder 

zekerheid, van het vertrouwen dat nog geen vorm heeft. 

Stille Zaterdag is misschien wel de meest menselijke dag van de Goede Week. Want wie 

kent niet dat gevoel van tussenin zitten — tussen wat was en wat nog niet is? Tussen 

verlies en nieuw begin? Tussen hoop en vrees? 

In deze leegte gebeurt iets dat wij niet kunnen zien. Het zaad dat in de aarde valt, 

ontkiemt in het donker. Het leven dat verloren leek, verzamelt kracht. Stille Zaterdag 

nodigt uit om te rusten in dat geheim: dat het leven soms groeit waar wij het niet 

verwachten. 

 

Lied: In de tuin (tekst Jannet Delver, muziek Tom Lowenthal) 

Diep in het donk’re woud van traagheid en verwarring 

Alleen ga ik en zielsbedroefd je lichaam zie ik niet de plaats is leeg. 

Dan zoek ik jou, wat in mij was verborgen, schrik, pijn, herinnert zich bestaan. 

 

Laag bij de natte grond ’t is vroeg, dauw in de ochtend; 

De steen is vochtig nog en koud. De schaduw van een mens reikt tot mijn voeten. 

Dan zoek ik jou, wat in mij was verborgen, schrik, pijn, herinnert zich bestaan. 

 

Hoog boven ijle lucht van dromen, vergezichten hoor ik een stem 

En zielsbedroefd je lichaam zie ik niet zucht straalt door mij heen. 

Dan zie ik jou, wat in mij was geboren, een gloed, herinnert zich bestaan. 

 

 

Gedicht: Een stille zaterdag (www.myplaceofpeace.com/een-stille-zaterdag) 

Stil zijn in de morgen, engelen bij het graf 

Jezus is gestorven, de wereld wacht in spanning af. 

 

Wat gaat er gebeuren, wie heeft het laatste woord 

alle stemmen zwijgen, geen vogel wordt gehoord. 

 

Alleen een roep om vrede, om liefde voor elkaar 

waar wordt die strijd gestreden, wie maakt dromen waar? 

 

In het dodenrijk gevangen, trotseert Jezus alle haat 

verbreekt de sterkste ketenen, overwinnaar van het kwaad. 

 

Zal die donkere nacht voorbij gaan, breekt de morgen ooit weer aan 

stil maar nog even wachten, onze verlossing komt er aan… 

 

 

 



Om over na te denken: 

- Waar ervaar ik leegte of stilte in mijn leven? 

 

- Wat vind ik moeilijk aan wachten? 

 

- Welke hoop leeft er in mij, al is ze nog klein? 

 

 

Stef Bos: Niets is sterker, dan de stilte 

https://www.youtube.com/watch?v=vHfrgwqkEMs 

Niets is sterker dan de stilte, niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. 

Niets is sterker dan de stilte, niets is sterker dan het woord dat niemand hoort. 

 

Er is vandaag weer zoveel gezegd, zoveel mensen op de wereld hebben zoveel uitgelegd. 

Gekanker op een ander door die beterweters, 

maar die beterweters zouden beter moeten weten en vergeten wat ze weten, want... 

Niets is sterker dan de stilte, niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. 

Niets is sterker dan de stilte, niets is sterker dan het woord dat niemand hoort. 

 

Neem een voorschot op de dood, voel de stilte om je heen. 

Wie de zwijgzaamheid verdragen kan voelt zich nooit alleen, 

kom hier bij me, hou me vast en vraag niet wat ik voel. 

Woorden zeggen veel te vaak wat ik niet bedoel. 

Niets is sterker dan de stilte, niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. 

Niets is sterker dan de stilte, niets is sterker dan het woord dat niemand hoort. 

 

 

En dan… 

Vanuit het lege graf komt de boodschap: Jezus is verrezen! 

 

Dit vieren wij in de Paaswake: 

- we gaan een donkere, nog stille kerk binnen 

- het licht wordt ontstoken, eerst die ene kaars: de paaskaars 

daarna het licht bij iedereen. 

- de klokken luiden weer vanouds onder het Gloria 

- we horen de glorierijke verhalen van redding en bevrijding, van schepping 

opstanding 

- water wordt gezegend, we worden herinnerd aan onze doop 

- eucharistie wordt gevierd 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vHfrgwqkEMs

