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FAMILIEPASTORAAT

@ Zondag 26 oktober 9:30 uur tot 12.00 uur

G Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91, Tilburg

Verjaardag Z. Peerke Donders

MEER INFO

neem contact op met
pastor.peter.derks@parochie
peerkedonders.nl




FAMILIEPASTORAAT

ONTSTAAN

In 2023 is een groep
parochianen en leden van het
pastoraal team gestart om te

onderzoeken hoe we vanuit een

familiepastoraat gezinnen een

warmer welkom kunnen bieden
in onze parochie.

DEELGROEPEN

voor iedere groep een eigen
aanbod:

2-6 jaar (Peuterkleuterkerk)
7-10 jaar (Communicanten)
11-16 jaar (Vormelingen)
18+ (Ouders)

_‘—_—
De droom voor ons familiepastoraat

De parochie Peerke Donders is één herberg waar we samen leren, vieren en dienen. Hier mogen wij luisteren, zingen, bidden, lezen, stil zijn,
kortom we mogen hier ZIUN. Waar de inspiratie van de zondag je de gehele week begeleid.

De diversiteit in onze gemeenschap is zo groot als maar kan zijn en daar zijn we trots op. Wij als parochie heten iedereen welkom, we hebben
een groot en vrijgevig hart. We staan volledig open naar de samenleving, en hebben zorg voor de naaste en voor de wereld waarin we allemaal
leven, met alle uitdagingen die ze kan bieden.

‘Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat
men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus’ (Galaten 3:28).
Werkelijk iedereen is er welkom.

We zijn betrokkenheid op fijne, mooieg, feestelijke momenten, maar ook als het gaat over de minder prettige momenten. We zetten samen de
schouders onder een inclusieve, positieve en zelfkritische kerk. Zij krijgt de titel stadsklooster, in de vorm van een toevluchtsoord met open
deuren beleid.

Deze parochie is van alle leeftijden, jong en oud. Samen trekken zij door de tijd. We nemen allemaal deel aan het leven in deze parochie. Waar
halen en brengen naar draagkracht in balans zijn.

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God,
dat wij Zijn geboden in acht nemen en Zijn geboden zijn geen zware last. (De eerste brief van Johannes 5:2-3)



